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Stelt u contact bij ziekte op prijs? 
Meldt dit aan het secretariaat. 

  Nieuwsbrief van de KBO-afdeling Boskoop. 
De KBO is een organisatie van senioren, die tal van activiteiten ontplooit. 
Deze zijn gericht op het behartigen van de belangen van ouderen en het stimuleren 
van de sociale contacten. Daarmee wil de bond het welzijn van senioren en hun 
participatie in de samenleving bevorderen. 
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Van de hak op de tak. 
* Veelvuldig komt het bestuur bijeen voor overleg waarbij het jubileumfeest een belangrijke plaats in 
 neemt. Maar ook de inmiddels achter ons liggende openingsdrive voor de bridgers en de 
 uitgaansdag  naar Rijs kregen de aandacht die nodig is voor een vlekkeloos verloop. 
* Het opstarten van de activiteiten in de parochiezaal vraagt om aandacht en overleg met de 
 locatieraad. Wijzigende coronamaatregelen vragen om aandacht en aanpassingen. 
* Ook de gebruikelijke kerstviering heeft de aandacht. Planning en inhoud worden doorgenomen om 
 verder uit te werken. 
* Er zijn een paar leden die leuke ideeën hebben over een het organiseren van een gezellige 
 middag. Klinkt wat cryptisch maar meer informatie volgt. 
* Het Overleg Samenwerkende Ouderenorganisaties (OSO) heeft in een breed overleg voor 
 meerdere plaatselijke organisaties in de gemeente Alphen aan den Rijn uiteengezet hoe zij 
 samenwerking wil bundelen op voor ouderen belangrijke zaken. Als KBO Boskoop zijn we 
 deelnemer aan dit overleg. 
* De deelnemers aan de cursus schilderen op donderdagmorgen in de parochiezaal zijn bezocht
 door een afvaardiging van het KBO-bestuur. De inmiddels bekende voorstel- en 
 kennismakingsronde. 

Verven of schilderen? 
Wat is het nou? Ga je een huis verven of een huis schilderen? 
Huur je een vakman in om je huis te verven, dan heet dat een schilder. 
Toch komt de schilder je huis verven. Als je je huis wilt vastleggen voor 
het nageslacht bel je een kunstenaar die een schilderij maakt. Maar dat 
is geen schilder. Taal is vreemd! 😀😀 
Maar één ding is zeker, de deelnemers aan de cursus schilderen maakt 
het niets uit. Met acryl, pen of aquarel zijn zij elke donderdagmorgen 
enthousiast in de weer. Onder de bezielende leiding van Ingrid Hertog 
creëren de deelnemers de meest uiteenlopende indrukwekkende 
stukken. Noem het zoals je wilt, het doet niets af aan de kunstzinnige 
resultaten en het enorme plezier wat ze eraan beleven. 
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Beste leden 
 

De zomer is eer voorbij. De herfst en de winter komen 
eraan. De blaadjes 
vallen van de bomen en de dagen worden korter. De kou 
komt eraan. 
 

Dit is voor sommige mensen een seizoen zoals alle 
andere, maar voor veel 
mensen ook een sombere tijd. Soms herken je dat je rond 
de herfst / winter meer 
last van depressieve gevoelens hebt. Terwijl je vaak meer 
slaapt en toch nog 
moe wakker wordt. Minder zin om de dag te starten? 
Lustelozer bent? Zin hebt 
in veel eten? Onrustiger bent? Dan zou je zomaar een 
hrfst/ winterdepressie 
kunnen hebben. 
 

Wat kun je er aan doen? Ga naar buiten , ja leuke tip als 
het regent en koud is , 
maar het werkt echt. Als het buiten donker wordt, dan 
worden onze gedachten 
vaak ook somberder. We piekeren meer en vinden het 
moeilijker de dingen te 
relativeren. 
Probeer van de kleine dingen te genieten, kijk naar buiten 
en geniet van de mooie kleuren. 
Neem een kop warme chocomelk op de bank, de 
kaarsjes die overal branden. 
 

Deze periode heeft ook zijn mooie kanten. Kijk ook eens 
naar de lucht, naar de omgeving en realiseer je hoe mooi 
de wereld er uit ziet. Praat over je gevoelens, vertel hoe 
je je voelt, je zult merken dat je echt niet de enige bent. 
Schroom niet om hulp te vragen als je het moeilijk hebt. 
 

En tenslotte geef je er aan over. Ook de winter gaat weer 
voorbij, voor je het weet stijgt de temperatuur en komen 
de knoppen weer aan de bomen. Met een kop thee en 
leuke tv komen we de winter wel door. En niet te vergeten 

De Deadline voor het inleveren van 
kopij voor het volgende KBO Journaal is 

Woensdag 17 november 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Van de hak op de tak. 
* Veelvuldig komt het bestuur bijeen voor overleg waarbij het jubileumfeest een belangrijke plaats in 
 neemt. Maar ook de inmiddels achter ons liggende openingsdrive voor de bridgers en de 
 uitgaansdag  naar Rijs kregen de aandacht die nodig is voor een vlekkeloos verloop. 
* Het opstarten van de activiteiten in de parochiezaal vraagt om aandacht en overleg met de 
 locatieraad. Wijzigende coronamaatregelen vragen om aandacht en aanpassingen. 
* Ook de gebruikelijke kerstviering heeft de aandacht. Planning en inhoud worden doorgenomen om 
 verder uit te werken. 
* Er zijn een paar leden die leuke ideeën hebben over een het organiseren van een gezellige 
 middag. Klinkt wat cryptisch maar meer informatie volgt. 
* Het Overleg Samenwerkende Ouderenorganisaties (OSO) heeft in een breed overleg voor 
 meerdere plaatselijke organisaties in de gemeente Alphen aan den Rijn uiteengezet hoe zij 
 samenwerking wil bundelen op voor ouderen belangrijke zaken. Als KBO Boskoop zijn we 
 deelnemer aan dit overleg. 
* De deelnemers aan de cursus schilderen op donderdagmorgen in de parochiezaal zijn bezocht
 door een afvaardiging van het KBO-bestuur. De inmiddels bekende voorstel- en 
 kennismakingsronde. 

Verven of schilderen? 
Wat is het nou? Ga je een huis verven of een huis schilderen? 
Huur je een vakman in om je huis te verven, dan heet dat een schilder. 
Toch komt de schilder je huis verven. Als je je huis wilt vastleggen voor 
het nageslacht bel je een kunstenaar die een schilderij maakt. Maar dat 
is geen schilder. Taal is vreemd! 😀😀 
Maar één ding is zeker, de deelnemers aan de cursus schilderen maakt 
het niets uit. Met acryl, pen of aquarel zijn zij elke donderdagmorgen 
enthousiast in de weer. Onder de bezielende leiding van Ingrid Hertog 
creëren de deelnemers de meest uiteenlopende indrukwekkende 
stukken. Noem het zoals je wilt, het doet niets af aan de kunstzinnige 
resultaten en het enorme plezier wat ze eraan beleven. 
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Beste leden 
 

De zomer is weer voorbij. De herfst en de winter komen eraan. De blaadjes 
vallen van de bomen en de dagen worden korter. De kou komt eraan. 
 

Dit is voor sommige mensen een seizoen zoals alle andere, maar voor veel 
mensen ook een sombere tijd. Soms herken je dat je rond de herfst / winter meer 
last van depressieve gevoelens hebt. Terwijl je vaak meer slaapt en toch nog 
moe wakker wordt. Minder zin om de dag te starten? Lustelozer bent? Zin hebt 
in veel eten? Onrustiger bent? Dan zou je zomaar een herfst/ winterdepressie 
kunnen hebben. 
 

Wat kun je er aan doen? Ga naar buiten , ja leuke tip als het regent en koud is , 
maar het werkt echt. Als het buiten donker wordt, dan worden onze gedachten 
vaak ook somberder. We piekeren meer en vinden het moeilijker de dingen te 
relativeren. 
Probeer van de kleine dingen te genieten, kijk naar buiten en geniet van de mooie kleuren. 
Neem een kop warme chocomelk op de bank, de kaarsjes die overal branden. 
 

Deze periode heeft ook zijn mooie kanten. Kijk ook eens naar de lucht, naar de omgeving en realiseer je hoe mooi 
de wereld er uit ziet. Praat over je gevoelens, vertel hoe je je voelt, je zult merken dat je echt niet de enige bent. 
Schroom niet om hulp te vragen als je het moeilijk hebt. 
 

En tenslotte geef je er aan over. Ook de winter gaat weer voorbij, voor je het weet stijgt de temperatuur en komen 
de knoppen weer aan de bomen. Met een kop thee en leuke tv komen we de winter wel door. En niet te vergeten 
bridgen, klaverjassen en alle andere spelletjes. 
 

Warme groet Ingrid Rogaar 
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Expositie. 
De vorige maand reeds aangekondigde expositie 
in de parochiezaal is inmiddels geopend. De 
werken van oom Wim Vermeulen en nicht 
Miranda Bulk-Vermeulen zijn het bekijken waard. 
De toegang tot de zaal is gratis op momenten dat 
er geen andere activiteiten plaatsvinden. Voor de 
juiste tijden is het verstandig vooraf te informeren 
bij het secretariaat, telefoon 0172 31 23 09. U 
kunt er nog tot en met 3 januari 2022 terecht. 

 

         Wat was het weer geslaagd;  
         het Rummikub, Klaverjassen en 
         Bridge weekend. 
 

         Om 1 uur vertrok de bus vanaf de   
         Overslag naar Hotel Gaasterland naar het 
         mooie Rijs in Friesland om daar om drie  
         uur aan te komen. Het was prachtig weer 
         zodat de deelnemers na het inchecken al 
         snel met koffie of een drankje op het terras 
         een plekje vonden. Om half zes het  
         startsein voor een heerlijk warm buffet 
want er moet natuurlijk wel gekaart en rummikub gespeeld worden. Er waren 3 spelmomenten; vrijdag- 
en zaterdagavond en de zondagmorgen. De sfeer was daarbij super gezellig, het enthousiasme groot en 
soms heel stil vanwege de concentratie. Ook werd hier en daar een fanatieke strijd geleverd. Na afloop 
natuurlijk de borrel voor de nodige ontspanning en gezellig na te praten. 
 

De zaterdag, na een koude start wederom prachtig weer, was voor ieder vrij om zelf in te vullen. 
Sommige hadden eigen fietsen mee, er werden ook fietsen gehuurd en maakten ze met een groepje een 
fietstocht door het mooie Gaasterland. Er werd gewandeld en gegolfd.  Weer anderen gingen met de 
lijnbus naar Lemmer om daar langs de haven te wandelen of te shoppen.  Zo waren er drie dames die 
met de bus naar Sneek wilden, jawel en dat ging goed totdat de bus, waarin ze wilde overstappen om 
Sneek te bereiken, niet kwam opdagen. Taxibedrijven werden gebeld maar ze vingen bot. Geen nood, 
dan ga je toch liften. Al snel werden ze opgepikt door een aardige man met zoon die weliswaar niet naar 
Sneek reden maar toch hun achterbank leeg ruimden om de dames daar te brengen. Grote hilariteit 
natuurlijk en een mooi avontuur om thuis te vertellen. 
 

Zondagmorgen na weer een goed verzorgd ontbijt was het alweer tijd voor de laatste 
spelronde.  Voorafgaand aan het bekend maken van de prijswinnaars stond er een uitgebreide lunch 
klaar. Toen kwam het moment waar ieder toch naar uitkeek; De prijsuitreiking door Hans Bontekoe en 
Wim Vermeulen. Alle prijswinnaars ontvingen een Fries suikerbrood ,  
 

        Eerste bij het rummikub is Nel Fransen geworden. 
        Bij klaverjassen won Ben van Oeffelt. 
        Bij de bridgers in de A lijn ging de eerste prijs  
        naar Wil Korompis en Aad Groenendijk. 
        In de B lijn waren de winnaars Toos Kersbergen 
        en Anneke Bontekoe. 
        IEDER VAN HARTE GEFELICITEERD. 
 

        Wat is het weekend snel gegaan. Het moet  
        gezegd worden dat de organisatie vooraf en  
        tijdens het weekend super strak georganiseerd is 
        waarvoor heel veel dank aan de spelleiders Wim 
        Vermeulen en Hans Bontekoe. Zoals ook aan  
        Frits Oudijk, voor al het voorbereidende werk.  
        Z’n weekend is voor herhaling vatbaar. 
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Voor onderhoud en reparatie aan uw gasapparatuur,
ook voor al uw overige installatie werkzaamheden.

Voor vragen, storingen en afspraken zijn we bereikbaar op tel. 06 55550821 of 
per e-mail: info@gouwelijn.nl

Gouwe Lijn Centrale verwarming

Vestigingsadres: Beatrixlaan 25 • 2811 LZ Reeuwijk  |  Correspondentieadres: Nieuwe Markt 9 • 2411 BB Bodegraven
www.gouwelijn.nl

TANDARTS DE HAAN

Mendelweg 22-b
2771TP Boskoop

Tel: 0172 – 21 69 79   Website: www.tandartsdehaan.nl   Email: info@tandartsdehaan.nl

Het team van Tandarts de Haan 
wenst u veel leesplezier.

Voor onderhoud en reparatie aan uw gasapparatuur,
ook voor al uw overige installatie werkzaamheden.

Voor vragen, storingen en afspraken zijn we bereikbaar op tel. 06 55550821 of 
per e-mail: info@gouwelijn.nl

Gouwe Lijn Centrale verwarming

Vestigingsadres: Beatrixlaan 25 • 2811 LZ Reeuwijk  |  Correspondentieadres: Nieuwe Markt 9 • 2411 BB Bodegraven
www.gouwelijn.nl

TANDARTS DE HAAN

Mendelweg 22-b
2771TP Boskoop

Tel: 0172 – 21 69 79   Website: www.tandartsdehaan.nl   Email: info@tandartsdehaan.nl

Het team van Tandarts de Haan 
wenst u veel leesplezier.

 Verzorging van de uitvaart in alle rust
 en met persoonlijke betrokkenheid.

 Begeleiding bij het leren omgaan
 met verlieservaringen en rouw.

 Ongeacht of en waar u verzekerd bent.

 24/7 bereikbaar en beschikbaar:
 0182 - 615 000 / 06 - 1888 0289

Sophie en Harco Hagen
   Lindengaarde 24 www.noahurb.nl
   2742 TL Waddinxveen mail@noahurb.nl
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De vondeling van Ameland 
 
Op het strand van Ameland 
was hij als zuigeling aangespoeld 
overboord gegooid 
op een reddingsboei gebonden 
hij had zich op de golven 
als in de baarmoeder gevoeld 
en schreeuwde tot hij 
door een jutter werd gevonden 
 

Ameland sprak schande van de jutter 
een zonderling die leefde van de wind 
die al de raarste dingen had gevonden 
hoe kwam die jutter nu weer aan dat kind 
als hij er daags op uitging om te jutten 
moest de vondeling altijd met hem mee 
en toen die na een jaar begon te praten 
was zijn eerste woordje: zee 
 

Op het strand van Ameland 
speelde de kleuter jarenlang 
de jutter was zijn meester 
die hem wijze lessen leerde 
hij stond wijdbeens in het zand 
was voor de woeste zee niet bang 
en schreeuwde net zo lang 
tot de vloed zich keerde 
 

Ameland sprak schande van de kleuter 
de vondeling die schreeuwde als de wind 
hoe was het in vredesnaam toch mogelijk 
dat de zee zich terugtrok voor een kind 
wat hij riep zou niemand kunnen zeggen 
dat was uit de verte moeilijk te verstaan 
en toen ze het de jutter vroegen zei die 
volgens mij roept hij: ik kom eraan. 
 

Ik kom eraan ik kom eraan 
zee wind zon oceaan 
ik kom eraan 
 

Op het strand van Ameland 
stond hij als knaap in de avondzon 
hij zei geen woord 
begon zich langzaam uit te kleden 
de vloed kwam hem tegemoet 
hij zag alleen de horizon 
nog eenmaal draaide hij zich om 
liep toen de zee in 
 

Ameland sprak schande van de jongen 
die naakte zonderlinge vondeling 
men had zich boven op het duin verzameld 
omdat men voelde dat er iets gebeuren ging 
en toen begon hij plotseling te schreeuwen 
zo hard dat het tot aan de duinen klonk 
nog even zagen ze hem op het water lopen 
voor hij in de diepte zakte en verdronk 
 

Ik kom eraan ik kom eraan 
zee wind zon oceaan 
ik kom eraan 
Ik kom eraan 

 

Boudewijn de Groot 
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Voorkade 40 of “1686 Niet Sonder Godt” 
 

In Voorkade 40 woonde de Schout van Boskoop, 
die het huis ook (in 1686) heeft laten bouwen. 
Oorspronkelijk was het huis voorzien van drie 
treden. Je kon bij een belangrijk man als de 
schout natuurlijk niet zomaar met de deur in huis 
vallen. Vanaf begin 1900 werd dit pand bewoond 
door brandstoffenhandelaar (kolenboer) 
Uittenbogaard. Later werd deze handel 
overgenomen door de firma Ravenhorst. Een 
aantal huizen aan de Voorkade staat onder 
straatniveau. Dat kwam in een eerdere Tik al ter 
sprake. Het lijkt dus onlogisch dat dit bij nr. 40 niet 
het geval is. Dat is echter als volgt te verklaren. 
Zoals gezegd had het pand ooit drie traptreden 
voor de deur, zoals men die ook aantreft bij 
grachtenpanden in de grote steden. Wanneer er 
door de kadeverhoging bij andere huizen een 
trapje ontstond, leverde Voorkade 40 een trede in. 
 

Op de bovenste foto , uit de collectie van 
E.M.Bulk, zien we het huis vóór een verbouwing. 
De raamkozijnen zijn hier nog origineel. Het kozijn aan de linkerkant, de kant van de opkamer is 
kleiner en hoger geplaatst omdat eronder, op kadeniveau, het kelderluik zit. Dit luik werd gebruikt  
      voor de aanvoer van goederen. In de huidige situatie zijn  
      beide ramen symmetrisch aan elkaar. 

Voorkade 41 was het achterhuis van 40 en had zijn ingang 
aan de zijkant van dit pand. Voorkade 42 stond in het 
verleden achter 40/41 
 

In de Hervormde  Kerk van Rijnsburg hangen drie klokken. 
Op een van de klokken staat het wapen van Stephana van 
Rossum, de laatste abdis van Rijnsburg, met haar 
wapenspreuk “Niet Sonder Godt”. Stephana overleed in 
1603. Deze wapenspreuk maakte de Schout tot de zijne en 
hij bracht de spreuk aan op de voorgevel. 
 
Op de Markt in Brielle is sinds 1957 een straatsteen met de 
tekst “Nyet sonder Godt”. Het waren de laatste woorden van 
Maarytge Willemsdochter. Omdat zij 
15 personen had vergiftigd werd zij 
veroordeeld tot de dood op de 
brandstapel. Het vonnis werd in 
1628 voltrokken. 
 
Het volledige verhaal over Maarytge 
is desgewenst verkrijgbaar via de 
redactie van het KBO Journaal. 
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Nog een paar nachten slapen en dan gaat het gebeuren. 
Het grote 25-jarig jubileumfeest van de KBO Boskoop. 
De voorbereidingen staan op het punt van afronden en 
de Corona maatregelen zijn de goede kant op gebogen. 
De aanmeldingen zijn binnen ..... het feest kan beginnen. 

 

Vrijdag 19 november 
Flora theater, Parklaan Boskoop 

Van 15:00 t/m 20:30 uur 
 

 
 

 

Nieuwe dingen leren met een app 
 

Blijven leren is leuk en houdt uw geest actief en gezond. Iets 
nieuws leren gaat heel makkelijk met een app op uw 
smartphone. Er zijn apps voor het leren van een taal, voor het 
leren bespelen van een muziekinstrument en nog veel meer. 
 

Leer piano spelen 
 

Heeft u een piano of keyboard, maar doet u er weinig mee? 
Wilt u uw instrument (beter) leren bespelen? Met de app 
Simply Piano kunt u piano leren spelen vanaf het allereerste 
begin. De app leert u noten lezen en ‘hoort’ of u de juiste toets 
aanslaat. Als u een digitale piano of keyboard heeft, kunt u het 
instrument ook met een snoer op uw telefoon aansluiten. Na 
een gratis proefweek betaalt u voor deze app ongeveer 42 
euro per jaar. 
 

Leer een taal 
 

Wilt u graag een nieuwe taal leren of uw kennis van een vreemde taal verbeteren? Dat kan bijvoorbeeld met de app 
Duolingo. Als u alleen Nederlands spreekt, kunt u kiezen uit Engels, Frans en Duits. Begrijpt u Engels, dan heeft u 
de keuze uit bijna 50 talen, zoals Noors, Russisch en Japans. U leert de taal woord voor woord met plaatjes en 
eenvoudige zinnetjes. Het is de bedoeling dat u zichzelf een doel stelt, bijvoorbeeld iedere dag een kwartier 
oefenen. U kunt Duolingo gratis gebruiken. U krijgt dan advertenties te zien. Om Duolingo te gebruiken zonder deze 
nadelen, betaalt u ongeveer 90 euro per jaar. 
 

Leer iets uit een (luister)boek 
 

Wilt u meer weten over de hersenen? Of over hoe mensen zich gedragen? Wilt u meer leren over de economie of 
over geschiedenis? Of wilt u cocktails leren maken? Over bijna alles kunt u wel een (luister)boek vinden in de app 
van de Online Bibliotheek. U kunt in de catalogus zoeken op de categorie die u interesseert of u laten inspireren 
door de tips van de Bibliotheek. Bent u al lid van de Bibliotheek? Dan kunt u de app meteen gebruiken. Bent u nog 
geen lid? Dan kunt u ook alleen lid worden van de online Bibliotheek voor 21 of 42 euro per jaar.  
 

Leer tekenen 
 

Wilt u leren tekenen? Dan is de app How to Draw misschien wat voor u. In deze app leert u alles over de 
verschillende tekenstijlen. U kunt kiezen uit allerlei onderwerpen. De tekeningen kunt u maken op papier of in de 
app op uw touchscreen met een speciaal pennetje voor een touchscreen, een stylus. De tekeningen worden stap 
voor stap uitgelegd met afbeeldingen en Engelstalige uitleg. Kennis van het Engels is niet nodig, omdat u de 
afbeeldingen ook zonder de uitleg kunt natekenen. De meeste lessen in de app zijn gratis, maar er zijn ook een 
aantal lessen waarvoor u 1 euro betaalt. Als u de app wilt gebruiken zonder reclames kost dit eenmalig 2 euro. 
 

Leer iets over collecties van een museum 
 

Houdt u van musea? En vindt u het leuk om vaste collecties en tijdelijke tentoonstellingen te bekijken? De app 
Museum TV bevat informatie over verschillende Nederlandse musea. Hier kunt u collecties bekijken van grote 
bekende musea maar ook van kleinere provinciale musea. De app bevat vaste collecties en een selectie van unieke 
tentoonstellingen in Nederland. Bekijk bijvoorbeeld het Museum Rembrandthuis in Amsterdam, het 
Marechausseemuseum in Buren of de Museumboerderij Goemanszorg in Dreischor. U kunt ook documentaires 
kijken over kunst en geschiedenis en artikelen lezen. 
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Bent u geïnteresseerd in de stand van zaken en de (jaarlijkse) veranderingen in 
de zorgverzekering? 

 

En wilt u meer weten over de voordelen van het KBO-PCOB collectief, en tips krijgen om slim om te gaan 
met de zorgverzekering? 
 

Dan komt hier uw kans. 
Marcel Woudman, van Achmea – Zilveren Kruis, kan u uitleg geven en duidelijkheid verschaffen.  Marcel  
Woudman werkt 20 jaar bij Achmea – Zilveren Kruis en kent de zorgbranche als geen ander. Op 
uitnodiging van de KBO komt hij  dinsdag 30 november naar Boskoop. Om 14:00 uur geeft hij een lezing 
met uitleg over alles wat met zorg en zorgverzekering heeft te maken. Ook neemt hij ruim de tijd om uw 
eventuele vragen te beantwoorden. “Interactie met de aanwezigen is een leerproces met veel 
uitkomsten” is zijn stelling. 
De toegang is gratis, de parochiezaal is open om 13:45 uur en de KBO zorgt voor koffie. 
De bijeenkomst zal ca. 1,5 uur duren. 
 

Om zeker te zijn van voldoende 
deelname vragen wij u om zich 
vóór woensdag 10 november 
aan te melden. Dat kan per email 
naar secretaris@kboboskoop.nl. 
 

Grijp deze kans, u wordt er zeker 
wijzer van.  

BRIDGE: Elke maandag-, woensdag- en donderdagmiddag vanaf 13:30 uur. 
In de parochiezaal aan de A.P. van Neslaan. 
Ook nu nog staan alle activiteiten in het teken van de dan geldende corona maatregelen. 

KOERSBAL: Elke vrijdagmiddag vanaf 14:00 uur. 
In de parochiezaal aan de A.P. van Neslaan. 

BADMINTON: Elke vrijdagmorgen van 09:30 tot 10:30 uur. 
In MFC De Plataan, Snijdelwijklaan 2, Boskoop. 

ONTSPANNINGSMIDDAG: Klaverjassen en Rummikub. Op dinsdagmiddag om de 
twee weken vanaf 14:30 uur.  
In de parochiezaal aan de A.P. van Neslaan. 
In november vallen de data op dinsdag 9 en 23 november. 

NORDIC WALKEN: Elke 
maandagmorgen, start om 
09:30 uur. Vanaf de parkeerplaats 
aan de A.P. van Neslaan, 
tegenover de kerk. Al
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SCHILDEREN: Elke 
donderdagmorgen om 09:30 uur. 
In de parochiezaal aan de A.P. van 
Neslaan. 
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SUDOKU 

REBUS 

Wat is de verdedigende zet van 
zwart? 

o Koning slaat toren? 
o De koning vlucht? 
o Een ander stuk slaat toren? 
o Geen verdediging: mat. 

SCHAAKPROBEEM 

CRYPTOGRAM 

13 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 In memoriam Bart Driesen 
 

Vanaf de oprichting van de afdeling KBO Boskoop was Bart lid van 
onze vereniging en bestuurslid van september 1998 tot april 2000. 
Hij is gedurende zijn 25-jarig lidmaatschap heel actief geweest met 
het organiseren van o.a. fietstochten, ontspanningsmiddagen en ook 
koersbal. Dat heeft hij tot hoge leeftijd gespeeld, op de vrijdag voor 
zijn overlijden was hij hiermee nog actief. Als waardering voor zijn 
inzet en positieve bijdrage ontving Bart op 3 september 2011 tijdens 
de viering van ons derde lustrum de oorkonde Lid van Verdienste van 
de KBO-afdeling Boskoop. Op 29 september 2021 is Bart, 92 jaar 
oud, overleden. De KBO Boskoop spreekt hierbij haar waardering en 
dank uit voor alles wat hij gedurende vele jaren voor onze organisatie 
heeft betekend.  14 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Herman van Veen schreef zijn verrassende 
autobiografie al in 2010. Elf jaar later treed hij na 
een gedwongen “Coronastop” weer op voor volle 

zalen. Natuurlijk ook in zijn geliefde Carré in 
Amsterdam. Vol passie, overgave en met heel 

veel “theater”. In “VOOR IK HET VERGEET” kijkt 
hij terug op hoe zijn leven tot dan is verlopen. 

 
“VOOR IK HET VERGEET”. 
Dit boek vertelt het verhaal van de 
arbeidersjongen Herman van Veen (1945) die 
uitgroeide tot een van de meest veelzijdige 
artiesten van Nederland en tot op de dag van 
vandaag grote internationale waardering oogst. In 
1965 beklom van Veen voor het eerst het podium 
en sindsdien reist hij met zijn voorstellingen de 
wereld over. Hij verrijkte de Nederlandse muziek 
met prachtige liedjes. Herman van Veen speelt 
viool, zingt, componeert, schrijft, acteert, en 
regisseert, schildert en is de geestelijke vader van 
de wereldberoemde stripfiguur-eend Alfred 
Jodocus Kwak. Van Veen zet zich al vijftig jaar 
actief in voor de rechten van het kind, is jarenlang 
ambassadeur voor Unicef en mag zich, naast de 
vele internationale onderscheidingen die hem ten 
deel vielen, Ridder in de Orde van de 
Nederlandse Leeuw noemen. 
Een uniek boek over een unieke artiest, 
geschreven op een luchtige manier wat leest als 
een dagboek.   

11 november is het Sint-Maarten. De kinderen lopen 
zingend langs de deuren met hun versierde, oplichtende 
pompoenen. Ook binnen verwarmen we ons aan de 
pompoen, middels deze goed voedende curry. Het recept 
heb ik van Meera Sodha. Zij bracht het mee uit India. 
 

Pompoencurry met oogbonen en kokosmelk 
 

1 grote oranje of groene pompoen van 1,2 kg 
zonnebloemolie 
1 eetl. garam masala 
zout en gemalen zwarte peper 
1 theel. mosterdzaad 
2 groene chilipepers, in de lengte doormidden gesneden 
1 grote ui, in halve dunne ringen 
1 blik/pot van 400 gr oogbonen, uitgelekt 
2 à 3 rijpe tomaten, in partjes 
1/3 theel. kurkumapoeder 
400 ml kokosmelk (1 blik) 
 

Snij de pompoen in stukken van 1 bij 2 cm. Oranje en 
groene ronde pompoenen hoef je niet te schillen. 
Flespompoenen wel. Schep in een grote kom de 
pompoenblokjes om met wat olie, garam masala, 1 theel. 
zout en 1/2 theel. zwarte peper. Doe de pompoen op een 
met bakpapier bedekte bakplaat. Rooster de pompoen in 
een voorverwarmde over op 200 graden voor 30 minuten, 
of tot ze zacht en gaar zijn. 
 

Giet 2 eetl. olie in een grote pan met dikke bodem. Voeg 
als de olie heet is het mosterdzaad toe. Dit moet gelijk 
gaan poppen. Voeg chilipepers en ui toe en bak 10 
minuten. Doe de oogbonen en tomaat erbij en schep 
regelmatig om. Bak tot de randjes van de tomaat zacht 
worden en omkrullen. 
 

Voeg dan kurkumapoeder, 1/3 theel. zwarte peper, 1/2 
theel. zout en de kokosmelk toe. Doe ook de geroosterde 
pompoen erbij en schep alles goed om. Laat alles nog 5 
minuutjes pruttelen en proef of er nog extra zout bij moet. 
 

Serveer met rijst en komkommersalade. 
 

Tips/variatie 
In plaats van oogbonen, zwarte- of adukibonen 
In plaats van 2 groene chilipepers , 1 rode peper 
Hoeveelheden zijn voor 5 á 6 personen. 

“Een leven 
zonder boeken is 

onleefbaar” 
 

Erasmus 
 
 
 

Deze moet u 
gelezen hebben 
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