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Stolpersteine, ook bekend als struikelstenen, is 
een project van de Duitse kunstenaar Gunter 
Demnig. Het is een over geheel Europa verspreid 
monument voor de slachtoffers van het 
nationaalsocialisme. In Friesland worden de 
gedenktekens stroffelstiennen genoemd, in 
Vlaanderen ook wel gedenkkasseien. In Boskoop 
zijn ze aanwezig op de B.C. straat, Reijerskoop en 
Rozenlaan 
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Stelt u contact bij ziekte op prijs? 
Meldt dit aan het secretariaat. 

  Nieuwsbrief van de KBO-afdeling Boskoop. 
De KBO is een organisatie van senioren, die tal van activiteiten ontplooit. 
Deze zijn gericht op het behartigen van de belangen van ouderen en het stimuleren 
van de sociale contacten. Daarmee wil de bond het welzijn van senioren en hun 
participatie in de samenleving bevorderen. 
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Altijd in mijn hart

De Deadline voor het inleveren van 
kopij voor het volgende KBO Journaal is 

Dinsdag 23 Mei 

Op de cover 



 

Helaas 
Is er leven na de dood? Onder deze veel belovende titel zou 
Diana Geers op dinsdag4 april een lezing verzorgen in de parochiezaal.  
 

Zou, want ter elfder ure heeft zij zich, wegens een corona besmetting, 
moeten afmelden. Heel erg jammer. Gelukkig hebben we de ca.30 
belangstellende op tijd kunnen informeren en ze zo een vergeefse gang 
naar de A.P. van Neslaan kunnen besparen. 
 

Met Diana gaat het inmiddels weer goed en ze heeft toegezegd haar 
lezing op een nog vast te stellen datum alsnog te komen geven. 
 

Wij houden u via het KBO Journaal op de hoogte. 

Van de Hak op de Tak 

• Samen met dit KBO Journaal ontvangt u een brief met antwoordcoupon. 
Wij stellen het heel erg op prijs als u de moeite wilt nemen de coupon in 
te vullen en daarna in te leveren.  

• Bij het ter perse gaan van dit Journaal was nog niet helemaal duidelijk of 
en zo ja er weer een “zomerbridge” georganiseerd gaat worden. Gezien 
het enthousiasme in het afgelopen jaar zal dit hoogst waarschijnlijk wel 
gebeuren. Houd de berichtgeving hierover in de gaten. 

• Ook de (bijna) jaarlijkse bridgedrive in de Gouden Wok wordt weer geagendeerd. Ook hierover later 
meer. 

• Inmiddels is de planning, uitwerking en organisatie van een uitgaansdag afgerond. De inschrijftermijn is 
geopend. Kijk hiervoor op pagina 5. 

Beste leden 
 

Alweer bijna de maand Mei. 
 

Moederdag. Moederdag is een feestdag die gevierd word ter ere van 
het moederschap en de invloed die moeders hebben op de 
samenleving. Moederdag wordt meestal in de maanden Maart April en 
Mei gevierd dit verschilt per land. In grote delen op de wereld 
waaronder België en Nederland valt Moederdag op de tweede zondag 
in Mei. 
 

In de gezinnen die Moederdag vieren staat die dag in het verwennen 
van moeder. Ze krijgt dan onder anderen ontbijt op bed, bloemen en 
vrijstelling van huishoudelijke taken. 
Soms hebben de jongere kinderen cadeaus of versjes op school gemaakt. 
Een leuke traditie dus. 
 

Moederdag is ook soms dubbel, zeker als je moeder er niet meer is ,het kan daardoor ook 
confronterend zijn. Een dag waar je zeker extra aan haar denkt en de herinneringen van Moederdag 
misschien weer herbeleefd. 
 

Toch wens ik iedereen een fijne Moederdag maak er wat moois van, koester ook zeker de warme 
herinneringen. 
 

Warme groet Ingrid Rogaar. 



Het was weer een geslaagde Lady's Day bij vander Klooster 
 

Op 18 april togen 41 dames van de KBO door het gure weer naar de modeshow van "vander Klooster mode." 
Na de ontvangst met koffie en gebak kregen we een wervelende show te zien van de kleding die in de winkel 
wordt verkocht. Het is een opmerkelijk verschil of de kleding op hangertjes in de rekken hangt of aan ons 
wordt geshowd. De mannequins liepen vrolijk op passende muziek en lieten diverse bij elkaar passende 
setjes aan ons zien. 
 

Een heerlijke lunch werd ons geserveerd waarna de helft van de dames ging winkelen en de andere helft 
deelnam aan de bingo. 
Na een uurtje wisselde  de groepen en steeds meer 
gevulde tasje kwamen langs. 
Vanwege het 45-jarig bestaan van de modezaak 
kreeg elke koper een klein kadootje in de vorm van 
gespjes om b.v. een sluiting van vest of jasje bij 
elkaar te houden. 
 

Als afsluiting konden we genieten van een 
advocaatje met slagroom.  
Het was wederom weer een zeer geslaagde dag. 
Zeker voor herhaling vatbaar. 
 

Hoe voorkom ik fraude met mijn bankrekening? 
 

Criminelen zijn heel creatief en inventief om wegen te vinden om aan uw bankgegevens te komen. Met die 
gegevens kunnen ze dan uw rekening leeghalen. En zo is er weer een nieuwe vorm van oplichting 
opgedoken: bank-aan-huis-oplichting. Een oplichter belt en doet zich voor als iemand van uw bank. 
 

Het telefoonnummer waarmee de oplichter belt, kan het echte nummer van de bank zijn, maar is het niet!  De 
nep-bankmedewerker maakt u eerst bang met een smoes door bijvoorbeeld te zeggen dat er een verdachte 
grote betaling vanaf uw bankrekening is gedaan, of dat uw computer niet meer veilig is of dat uw betaalpas of 
inlogapparaatje vervangen moet worden. Daarna maakt de nep-bankmedewerker u wijs dat iemand van de 
bank bij u langs moet komen (tja, corona, u kunt niet naar het kantoor komen, dus wij komen naar u) om de 
problemen op te lossen of om uw pas of inlogapparaat op te halen. 
 

Sommige criminelen zijn zo brutaal dat ze zich een weg naar binnen weten te banen om zogenaamd even te 
helpen met uw computer. 
 

KBO HELPT!        KOMT U OOK? 
  Wanneer? Donderdag 30 mei 
  Hoe laat? Aanvang 14:00 uur 
  Waar? Parochiezaal A.P. van Neslaan 

Op die dag komt, op uitnodiging van de KBO-
Boskoop, Sandra van Grieken  u bijpraten, 
informeren en uitleg geven. Sandra is voorlichter bij 
de bank en zal u aan de hand van schrijnende 
voorbeelden en handige tips meenemen door het 
doolhof van mogelijkheden. Mogelijkheden die u 
wapenen om tegen te gaan dat ook u wordt 
geconfronteerd met deze “moderne vorm” van 
crimineel gedrag. 
De duidelijke en door afbeeldingen ondersteunde 
uitleg is geschikt voor iedereen. 
 

KBO leden zijn welkom en kunnen per deelnemer 
één introducé meenemen. Aan de bijeenkomst zijn 
geen kosten verbonden. Graag wel aanmelden als u 
wilt komen, met vermelding van uw naam, adres, 
telefoonnummer en met hoeveel personen u komt. 
  Per email: kees@appelofpeer.nl 

Telefoon: 06 30 82 78 70 
  



 

 

 
 

 

 

Na een onderbreking van enkele jaren is hij weer terug; 
De geheel verzorgde uitgaansdag voor leden van de KBO.  
Dinsdag 19 september 2023. 
Vertrek om 08:30 uur vanaf de parkeerplaats 
aan de Parklaan, en weer terug om ca. 17:30 uur. 

Nadat we zijn opgehaald door de luxe touringcar, rijden we via een 
mooie route door het land van Maas en Waal naar Alphen a/d Maas. 
Bij De Tingieterij worden we hartelijk ontvangen met koffie en gebak en 
aansluitend laat Martijn ons op een leuke wijze kennismaken met het oude ambacht tingieten. 
Het demonstratiemodel zal onder de deelnemers verloot worden. 
Na een leuke demonstratie kunt u nog een bezoek brengen aan de showroom. 
 

Daarna vervolgen we de route naar restaurant Moeke Mooren in Appeltern. Hier zal voor u een 
goed verzorgde koffietafel met een kroket gereed staan. Na de koffietafel gaan we, na vijftig 
meter lopen, aan boord van passagiersschip De Sluizer voor een twee uur durende 
Maasoever cruise. We varen door het prachtige natuurgebied De Gouden Ham en de schipper 
zal over dit gebied uitgebreid vertellen. Aan boord kunt u een drankje nuttigen. 
 

Teruggekeerd aan wal stappen we weer in de touringcar en rijden we via een andere 
route terug naar Boskoop. 

• 

o 
o 
o 

▪ 
• 

€ 66,50 per persoon.



Sophie en Harco Hagen
Dorpstraat 33C
2742 AP Waddinxveen
www.noahurb.nl
mail@noahurb.nl

Begeleiding met zorg en toewijding

Verzorging van de uitvaart
in alle rust

met persoonlijke betrokkenheid  

24/7 bereikbaar en beschikbaar
0182 - 615 000



Ver- en stadsgezichten uit het Rijks 
in Museum Gouda 

 

Op donderdag 11 mei gaan we weer een keer 
kunst kijken. En wel in Museum Gouda. 

 
Met trots presenteert Museum Gouda prachtige 
vergezichten en intieme stadsgezichten van grote 
meesters uit de depots van het Rijksmuseum. 

Maar ook werken uit Museum Gouda zelf, die samen een periode van drie eeuwen bestrijken. Bewonder de 
prachtige schilderijen van de 17e-eeuwse schilders Albert Cuyp en Jan van Goyen, maar ook van Cornelis 
Springer, een meester uit de Romantiek. Uit de Haagse School zijn verschillende werken van Jacob Maris 
vertegenwoordigd. Bekende en minder bekende schilders, zoals George Breitner, Johan Barthold Jongkind, 
Isaac Ouwater, Frans de Hulst en Jan Weissenbruch vormen samen een zeer bezienswaardig en 
indrukwekkend geheel. 
 

Het Rijksmuseum en zes samenwerkende musea in Nederland zijn in 2017 een samenwerking voor acht jaar 
aangegaan voor een ambitieuze reeks reizende tentoonstellingen. Thema zijn de vier elementen: aarde, 
water, lucht en vuur. Die krijgen een vertaling in de tentoonstellingsreeks Lage Landen, Koele Wateren, Hoge 
Luchten en Hete Vuren. 
 

Wie gaat er mee naar museum Gouda? We vertrekken om 13.00 uur vanaf het parkeerterrein aan de A.P. van 
Neslaan. 
 

Graag opgeven per email bij Rieni Stolwijk. Rieni.stolwijk@gmail.com Tel.: 06 112 70 659 
Wil je ook aangeven of je kan rijden en hoeveel mensen er mee kunnen rijden? 

Over de Muur 
 

Oost Berlijn, Unter Den Linden 
Er wandelen mensen langs vlaggen en vaandels 
Waar Lenin en Marx nog steeds op een voetstuk staan 
 

En iedereen werkt, hamers en sikkels 
Terwijl in paradepas de wacht wordt gewisseld 
Veertig jaar socialisme, er is in die tijd veel bereikt 
 

Maar wat is nou die heilstaat als er muren omheen staan 
Als je bang en voorzichtig met je mening moet omgaan 
Ach wat is nou die heilstaat, zeg mij wat is hij waard 
Wanneer iemand die afwijkt voor gek wordt verklaard 
 

En alleen de vogels vliegen van Oost naar West Berlijn 
Worden niet teruggefloten, ook niet neergeschoten 
Over de muur, over het ijzeren gordijn 
Omdat ze soms in het westen, soms ook in het oosten willen zijn 
Omdat ze soms in het westen, soms ook in het oosten willen zijn 
 

West Berlijn, de Kurfurstendam 
Er wandelen mensen langs porno- en peepshow 
Waar Mercedes en Cola nog steeds op een voetstuk staan 
 

En de neonreclames die glitterend lokken 
Kom dansen, kom eten, kom zuipen, kom gokken 
Dat is nou veertig jaar vrijheid, er is in die tijd veel bereikt 
 

Maar wat is nou die vrijheid zonder huis zonder baan 
Zoveel Turken in Kreuzberg die amper kunnen bestaan 
Goed, je mag demonstreren, maar met je rug tegen de muur 
En alleen als je geld hebt, dan is de vrijheid niet duur 
 

En de vogels vliegen van West naar Oost Berlijn 
Worden niet teruggefloten, ook niet neergeschoten 
Over de muur, over het ijzeren gordijn 
Omdat ze soms in het oosten, soms ook in het westen willen zijn 
Omdat er brood ligt soms bij de Gedächtniskirche 
Soms op het Alexanderplein 
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Roemer, weinig veranderd en toch héél anders. 
 
De bovenste foto ( Archief 
HVB ) laat ons de Roemer 
zien, zoals die er negentig 
jaar geleden uitzag. Het 
zou zo maar het onderwerp 
kunnen zijn van een 
kostbaar schilderij in een of 
ander groot museum. En 
toch maar 'gewoon ' de 
Roemer.  Ooit behoorde die 
geheel tot de gemeente 
Hazerswoude. Rond 1600 
heette de huidige Roemer 
nog Oostzijde . Het gebied 
tussen de Loete en het 
Laag Boskoop werd toen de Roemer genoemd. In 1867 stond er op de hoek Roemer/Laag Boskoop 
een boerenherberg, genaamd 'de Oude Roomer' Een roomer of een roemer was een oud Romeins 
glas. Met enige fantasie zou het een glas geweest kunnen zijn waarmee een heildronk werd 
uitgebracht. Daar heb ik echter geen bewijs van kunnen vinden. 
Ten tijde van deze herberg heette de Roemer nog Zijdeweg. Na herberg werd het pand een 
boerderijtje. Dat bleef het tot begin jaren tachtig. Toen stopte de laatste boer zijn bedrijf. De volgende 
eigenaar heeft meer dan vijf jaar aan het karakteristieke pand gewerkt om het bewoonbaar te maken. 
In 1991 werd er een geheel nieuwe voorgevel geplaatst. In 2002  zijn de laatste herinneringen aan de 
oude herberg  afgebroken. 
Gedurende de Tweede Wereldoorlog en ook nog geruime tijd daarna luisterde de huidige Roemer 
nog naar de naam Dwarszijde. 
Een andere betekenis die aan roemer gegeven wordt is goede of vruchtbare grond. Die was 
inderdaad aanwezig en de eerste boomkwekers in Hazerswoude vestigden zich dan ook niet geheel 

toevallig in de Loete en aan de 
Roemer. 
 

Na zijn afgeronde studie aan de 
Tuinbouwschool in Boskoop 
emigreerde Egidius Stroombeek 
naar Madison ( Ohio ) Daar 
begon hij in 1960 samen met zijn 
vrouw Ann een 
boomkwekerijbedrijf. Als 
herinnering aan zijn 
stageperiode bij Siem van 
Klaveren ( Roemer 44 ) 
noemden zij hun bedrijf Roemer 
Nursery Inc. 
De recente foto laat zien dat de 
Roemer weinig veranderd maar 
dat een en ander toch héél 
anders is ( vinden wij ). 





 

Alle data en tijden zijn onder voorbehoud van geldende corona maatregelen. 
Wijzigingen voorbehouden. In voorkomende gevallen kunt u het beste contact opnemen met de spelleider 

‘s middags



 



 

 

Weekendje weg met de KBO. 
 

Op 13 oktober organiseert de KBO weer een weekendje weg om met elkaar te bridgen, klaverjassen of 
rummikuppen (of is het Rummikubben?). Helaas was het hotel in Rijs met het all-in concept niet meer 
beschikbaar en hebben wij dus een nieuwe locatie moeten zoeken. Die hebben wij gevonden in Made. 
Het Hotel Het Trefpunt ligt pal in het centrum van deze leuke kleine plaats. En Made ligt weer tegen het 
randje van de Biesbosch en vlak bij Breda. 
 

Helaas is alles, zeker de horeca, fors duurder geworden; met name all inclusive (zoals verleden  jaar) is 
onbetaalbaar geworden. Van alle mogelijkheden die wij hebben onderzocht, komt Made, wat ons betreft, het 
beste uit de verf. Wij hebben een arrangement van 2 nachtjes wat er als volgt uitziet: 
 

✓ 2 persoonskamer met douche, toilet, KTV en telefoon 
✓ Uitgebreid ontbijtbuffet op zaterdag en zondag 
✓ Gevarieerd koud / warm buffet vrijdag 
✓ 3 gangen diner met keuze uit vlees en vis op zaterdag 
✓ Lunchbuffet op de zondag 
✓ Koffie / thee voor aanvang avondzitting  
✓ Bittergarnituur bij de spelletjes 
✓ De kamers zijn beschikbaar van vrijdag 15.00 uur tot zondag 10.00 uur 
✓ Spelmomenten zijn op vrijdagavond, zaterdagavond en zondagmorgen 
✓ De meeste kamers zijn met de lift te bereiken 

Zoals gezegd zijn de consumpties niet inbegrepen. 
Die worden genoteerd op een consumptiekaart die u ontvangt bij het inchecken. 
 

De kosten voor het weekend per persoon zoals hierboven omschreven: 
▪ Arrangement voor een 2 persoonskamer      € 170,-- 
▪ Toeslag eenpersoonskamer                            € 40,-- 

Wij zijn er nog niet uit of wij een touringcar laten rijden voor de heen- en terugreis. De reisafstand is duidelijk 
korter dan andere jaren (maar 70 kilometer) en wij verwachten dat veel mensen zelf met eigen vervoer zullen 
gaan. Misschien kan er wel met elkaar worden meegereden. Wanneer er toch (voldoende) behoefte is voor 
een touringcar zal er (afhankelijk van het aantal mensen) zeker rekening gehouden moeten worden met  
€ 35 á € 50 per persoon. 
 

De zaterdag kan door eenieder zelf worden ingevuld. Vanuit het hotel zijn er diverse mogelijkheden zoals 
fietsen (via hotel zijn fietsen te huur), rondvaart Biesbos, bezoek aan een struisvogelboerderij of gewoon een 
dagje naar Breda met het openbaar vervoer. 
 

Wij willen graag weten wie en hoeveel mensen meegaan op dit weekend. U kunt zich opgeven bij 
Frits Oudijk bij voorkeur per mail fenwoudijk@ziggo.nl of tel 0172-212096. Vermeldt daarbij of u een één- of 
twee persoonskamer wilt en (voor de bridgers onder u) wie uw bridgepartner is. Wilt u ook opgeven of u met 
eigen vervoer naar Made gaat (of dat u kunt meerijden met iemand anders) of dat u aangewezen bent op 
een touringcar. Er zijn iets minder (éénpersoons-) kamers beschikbaar. De inschrijvingen worden 
afgehandeld op volgorde van ontvangst.  Geeft u dus zo snel mogelijk op doch uiterlijk 28 mei. 
Voorkom teleurstellingen want ‘vol is vol’ / ‘wie het eerst komt het eerst maalt’. 
 

Na opgave krijgt u t.z.t. een nota met het bedrag afhankelijk van uw keuze. 
 

NB 1. De kosten voor het halen en brengen per touringcar zijn geschat op basis van een volle touringcar en 
heel ruw geschat. Wanneer de bus niet ‘vol’ zal zijn zullen de kosten navenant stijgen. 
 

NB 2. Omdat er van tevoren afspraken gemaakt moeten worden met hotel en andere zaken, zullen na 
definitieve aanmeldingen eventuele annuleringen niet gehonoreerd kunnen worden. Het is dan ook 
verstandig om een annuleringsverzekering af te sluiten. 
 



VERJAARDAGEN IN
2023

In mei feliciteren  we onderstaande K.B.O.-ers 

Boere-van den Berg, M.J.J.  v 01-05
Koot, A.A.M. m 01-05
Hoorn, J.C. van der m 01-05
Houtman-Hendriks, G.M. v 02-05
Oosterom, C.  m 02-05
Kranenburg-van Vliet, A. v 02-05
Ramp, D.L. m 04-05
Kleijn-Blonk, H. v 04-05
Toorn-van der Sluis, G. van den  v 06-05
Veen-Veerman, R.I. van v 07-05
Drift, J. van der m 08-05
Kersbergen-Pannebakker, A.J.M. v 08-05
Wijk-Drubbel, M.H.J. van v 08-05
Gordijn, M.J.M. v 10-05
Cazemier-Poolman, G. v 10-05
Broek-Philipo, C. van den v 11-05
Hoorn van Tol, J.C. van der v 11-05
Attema, L. v 12-05
Nahon-Hermans, A.M. v 12-05
Blom-Brand, M.T. v 13-05
Lourier, M.P. m 15-05

Luder, G.G. m 15-05
Blom-van Hevelingen, G. v 16-05
Maassen-van Hevelingen, G.J.M.  v 16-05
Nieuwendijk, B.J. van den m 16-05
Arend, W. van den m 16-05
Vis, W.J.M. m 17-05
Heidt, H.A. m 17-05
Oudijk, C.J. m 17-05
Dijk, J. van m 17-05
Verweij-Nederhoff, A.H.M. v 19-05
Blom, J.M.C. m 19-05
Verbeij, R. m 20-05
Verschueren - Maas, A. v 21-05
Degenhardt, M.G. v 22-05
Hoven-Bernauer, C. van den v 24-05
Ruiter-Hardijzer, M. de v 25-05
Laan-de Keijzer, M.H. van der v 28-05
Huisman-Berger, A.M. v 29-05
Groenendijk, A.C.M. m 31-05
Diemen, A.C.M. van v 31-05



 

Altijd in mijn hart 
 

Sarah Fuller is een negentienjarig Brits meisje. 
Ze is opgegroeid in het tropische Malaya waar 
ze op een plantage kantoorwerk verricht. Ze is 
gewoon aan een luxueus leven, ze heeft 
inlandse bedienden tot haar beschikking voor 
alles en nog wat. Ze is net verloofd met Philip 
als de Japanners Malaya binnenvallen. 
Jane is het jongere zusje van Sarah. Een paar 
jaar geleden had ze een ongeluk met een paard 
waardoor ze een mentale achterstand opliep. 
Omwille van die reden wordt ze over beschermd 
door haar ouders en zus. 
Tijdens de Japanse invasie in Malaya zorgt hun 
vader ervoor dat Sarah en Jane op een boot 
kunnen die hen naar Engeland zal brengen. 
 

Peggy Reilly baat een pension uit in Cliffehaven. 
Ze heeft al heel wat oorlogsvluchtelingen 
opgevangen en biedt hun een warm thuis. Ook 
de zusjes Fuller komen bij haar terecht. 
 

Alhoewel Altijd in mijn hart zich afspeelt tijdens 
de Tweede Wereldoorlog is het geen typische 
oorlogsroman waarin de strijd van de soldaten 
centraal staat. Het is een verhaal over het 
dagelijkse leven tijdens oorlogstijd. Het gaat 
over de sterkte en de veerkracht van de 
vrouwen die achterblijven terwijl hun geliefde 
naar het front gestuurd wordt, over blijven hopen 
en geloven in een goede afloop, over liefde, 
vriendschap en solidariteit. Altijd in mijn hart is 
een aangrijpend boek dat je niet onberoerd kan 
laten, zeker tegen de achtergrond van de 
huidige actualiteit. 
 

Ellie Dean schrijft op een directe en duidelijke 
manier. Dit maakt dat haar boeken heel 
gemakkelijk te volgen zijn en toegankelijk zijn 
voor iedereen. 
Ze slaagt er op 
een subtiele 
manier in om je 
de gevoelens 
van de 
personages te 
laten aanvoelen 
waardoor je 
meer betrokken 
raakt bij het 
verhaal. 

Ellie Dean 

Doperwten Tuinbonensoep 
 

Een heerlijke groene voorjaarssoep. Maak ‘m het liefst van 
verse doperwtjes en verse tuinbonen. Maar de diepvriesvariant 
is ook heel lekker. 
 

• olijfolie 
• 1 ui, gesnipperd 
• 1 prei, in ringen en gewassen 
• 1 theelepel gemalen korianderzaad 
• halve theelepel gemalen komijnzaad 
• 450 gr doperwten (vers of diepvries) 
• 450 gr tuinbonen (vers of diepvries) 
• 2 liter kokend water en 15 gr zout  
• of 2 liter bouillon 
• 40 gr platte peterselie 
• rasp van een halve citroen 
• citroensap naar smaak 
• (haver)room 

 

Begin met een royale scheut olijfolie in een soeppan. Fruit de uit 
zachtjes 2 minuten. Voeg de koriander en komijn toe en bak een 
minuutje. Voeg de prei toe en stoof met de deksel op de pan de 
prei zachtjes zoet en gaar in ongeveer 8 minuten. Roer af en toe 
goed door 
 

Doe de doperwtjes en de tuinbonen samen met het water en het 
zout (of de bouillon) in de pan en breng alles aan de kook. Laat 
de soep 15 minuten koken, voeg de peterselie toe en kook nog 
5 minuten. 
 

Pureer de soep met een staafmixer. Maak er een gladde soep 
van of laat het iets grover van structuur. Rasp de halve citroen 
boven de soep en voeg een flinke kneep citroensap en wat 
versgemalen peper toe. 
 

Serveer met wat room of haverroom en een stuk lekker 
knapperig brood. 

“Een leven 
zonder boeken is 

onleefbaar” 
 

Erasmus 
 

Deze moet u 
gelezen hebben 




