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Op de cover “De Cirkel is Rond”. Het gedicht van Boskoper Piet-
Jan Vermeulen (1958-2017). Veelzijdig kunstenaar, 
muzikant, acteur, schrijver en kweker. Mogelijk 
ongemerkt passeert u regelmatig één van zijn 
kleinkunst uitingen. Op de zijmuur van de tattooshop 
aan de Dorpsstraat. Voorheen de winkel van 
smederij Verbakel. Sta eens stil en lees, zo actueel 
in de tijd waarin we leven! 

Voorzitter: 
Ingrid Rogaar 
Zuidkade 20a, 2771DP Boskoop 
06 23 43 02 32 
ingridrogaar123@gmail.com 
 

Secretaris: 
Anneke Bontekoe 
Kerkplein 28, 2771GR Boskoop 
0172 214857 
annekekbo@bontekoeboskoop.nl 
 

Penningmeester: 
Frits Oudijk 
Gentiaan 21, 2771SL Boskoop 
0172 212096 
fenwoudijk@ziggo.nl 
 

lid: 
Kees Borst, journaalredactie. 
Houtsingel 8, 2771GM Boskoop. 
0172 230365 
kees@appelofpeer.nl 
 

lid: 
Vera Groen 
Elzenbroek 1, 2811NX Reeuwijk 
0182 395982 
veraulje@gmail.com 
 

Coördinatie bridgen: 
Wim Vermeulen 0172 214673 
 

Coördinatie Badminton 
& bezorging KBO Journaal 
Louis Stolwijk 0172 215197 
 

Coördinatie ontspanningsmiddag 
Leo van der Laan 0172217589 
 

Ledenadministratie 
Frans Boeren 0172 214742 
Voor het doorgeven van 
verhuizingen, opzeggingen en 
inschrijven van nieuwe leden. 
stnico@kpnplanet.nl 
 

Ouderen- en belastingadviseurs: 
Dhr. J. van Leeuwen (B) 0172 232739 
Dhr. W. van der Werf (B) 0172 217431 
Dhr. J. Snabel (B) 0172 213920 
Mevr. R. Jágers (VOA-B) 0172 210730 
 

Stelt u contact bij ziekte op prijs? 
Meldt dit aan het secretariaat. 

  Nieuwsbrief van de KBO-afdeling Boskoop. 
De KBO is een organisatie van senioren, die tal van activiteiten ontplooit. 
Deze zijn gericht op het behartigen van de belangen van ouderen en het stimuleren 
van de sociale contacten. Daarmee wil de bond het welzijn van senioren en hun 
participatie in de samenleving bevorderen. 

Deze Maand December 2022 / Januari 2023 

Feest Feest Feest 

Theehuis & Wilg 

3 Uit de bestuurskamer / Van de hak op de tak / 
Uitnodiging 
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7 Geen kind meer 
9 Tik van Dick 
11 KBO activiteitenagenda 
13 Museumbezoek / Kerststalroute 
14 Verjaardagen 
15 Boek van de maand / Wat eten we vandaag? 
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De Deadline voor het inleveren van 
kopij voor het volgende KBO Journaal is 

Dinsdag 10 Januari 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Een datum voor in uw agenda! 
 

Uitnodiging 
 

Kom naar de: 
Kerstviering, vrijdag 23 december 2022 

 

De ingrediënten zijn: Het zingen van Kerstliederen, voorlezen van het 
Kerstverhaal, koffie / thee / een drankje en een hapje. 

Maar bovenal een gezellig samenzijn in voorbereiding op Kerstmis. 
 

Aanvang 14:30 uur, in de parochiezaal aan de A.P. van Neslaan 
Deze bijeenkomst organiseren we voor alle leden van de 

KBO-afdeling Boskoop 

Van de Hak op de Tak 

• Goed voorbeeld doet goed volgen. Wim Vermeulen en Peter Spies hebben 
op verzoek van de KBO Nieuwerkerk ad IJssel uitleg en een demonstratie 
gegeven van het mooie spel Koersbal. Zij zijn daarvoor compleet met mat en 
ballen naar Nieuwerkerk geweest. 

• Om een mooie en zinvolle kerstviering te kunnen houden worden de 
voorbereidingen getroffen. Op 23 december zal dit plaatsvinden. 

• Ook de voorbereidingen voor de jaarlijkse Vrijwilligerslunch worden 
opgepakt. Deze activiteit staat gepland voor 4 februari 2023. 

• Na het geslaagde spelweekend in Rijs wordt alweer nagedacht over de volgend jaar te houden 
happening. Dit lijkt vroeg, maar omdat het hotel aldaar is overgenomen door Fletcher hotels is het niet 
vanzelfsprekend dat Rijs weer mogelijkheden heeft ons te ontvangen. 

• Als u dit leest liggen de voorlichtingsmiddag op 15 november en de middag over Boskoop op 29 
november alweer ver achter ons. In het volgende KBO Journaal meer daarover. 

Beste leden 
 

Weer bijna een jaar voorbij, dit is alweer het laatste stukje voor het 
KBO-journaal van 2022. Waar is de tijd gebleven? 
En wat hebben we een goed speljaar gehad. 
En wat hebben we veel gedaan en een prachtig feest gehad voor ons 
25-jarig jubileum in de theaterzaal van het Flora gebouw.  
Wij als bestuur hebben ervan genoten en vonden het een geslaagd feest. 
Ik hoop dat de leden die er waren er net zo over denken. 
 

We gaan weer richting kerst en het nieuwe jaar. 
Weinig van te merken eind oktober was het nog 22 graden. 
De aarde is flink aan het opwarmen. 
 

Kan me niet heugen echt een dikke trui gedragen te hebben, echte winters 
zijn er in Nederland niet meer. Ik denk dat we over plm. 30 jaar bijna geen 
seizoenen meer hebben dat het hele jaar een beetje hetzelfde is. 
Persoonlijk vind ik dit jammer, juist de seizoenen de lente en de herfst zijn zo mooi. Maar goed. 
 

Ik wil iedereen van u vast een fijne kerst wensen en een goed en zeker gezond 2023. 
Geniet van elkaar en maak er een fijne tijd van. 
 

Dat we maar veel spelplezier mogen beleven met elkaar in het komende jaar. 
 

Warme groet Ingrid Rogaar. 
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FEEST FEEST FEEST 
 

Eindelijk was het dan zo ver. Het 25-jarig jubileumfeest van de 
KBO Boskoop kon doorgaan. Na een dik aantal maanden van 
voorbereiding was het de bedoeling dit heugelijke feit met de 
leden te vieren op vrijdag 19 november 2021. 
 

En toen sloeg corona al onze plannen plat. Gezien de sterk 
stijgend aantal besmettingsgevallen moesten we besluiten tot 
uitstel. Dat we daarop bijna een jaar hebben moeten wachten 
was toen niet te voorzien. Maar, op donderdag 3 november 2022 
was het dan zo ver. Onder bezielende leiding van de familie 
Dufais is de grote theaterzaal in gereedheid gebracht. Mooi 
aangeklede tafels, ja heel veel mooi aangeklede tafels werden 
netjes gerangschikt zodat er plaats was voor 214 gasten. 
De verlichting werd ingesteld op een sfeervol niveau. 
Het podium netjes opgeruimd en voorzien van passende 
gordijnen op de achtergrond. De geluidsman heeft op tijd zijn 
speakers en microfoons op de juiste standen ingesteld. En, niet 
zo heel onbelangrijk, de keuken was na dagen van voorbereiding 
klaar met het kunnen serveren van de maaltijden voor de grote 
hoeveelheid gasten. 
 

Ruim voor drie uur kwamen de eerste gasten al binnen. Na de 
begroeting in de hal door leden van het bestuur zochten ze hun 
plek in de grote theaterzaal en werden al snel door de ruim 
aanwezige serveersters voorzien van een geurende kop koffie of 
thee. Natuurlijk met een vers stukje banket van de plaatselijke 
bakker. 
 

Om half vier beklom voorzitter Ingrid Rogaar het 
spreekgestoelte. In een duidelijk en informatief verhaal schetste 
zij op hoofdlijnen soms in detail, het ontstaan van de 
KBO-afdeling Boskoop. 
Interessant te vernemen waren de ontwikkelingen over het 
aantal leden. Aangewakkerd door activiteiten als het organiseren 
van computercursussen, deelname aan het collectief verzekeren 
voor de ziektekosten en het zeer succesvol starten van een 
bridge cursus met bijbehorende competitie middagen. 
Maar ook activiteiten als het wekelijks spelen van batminton in 
de Plataan, de drukbezochte spelmiddagen op dinsdagmiddag 
en het koersballen dragen bij aan het brede scala van activiteiten 
waar de leden dankbaar gebruik van maken. 
En dan zijn we er nog niet, want schildercursus, wandelen en 
musea bezoek behoren ook tot de regelmatig georganiseerde 
bezigheden. 
 

Wat minder direct in het oog springende zaken zijn misschien de 
door deskundige geboden ondersteuning bij het invullen van de 
jaarlijkse belastingaangifte of het helpen bij administratief wat 
ingewikkeldere formulieren of contacten met overheden. 
Minder in het oog springend, maar daarom niet minder belangrijk 
en noodzakelijk gezien het grote aantal leden dat van deze 
service gebruik maakt. Veel van deze activiteiten worden 
gedragen door enthousiaste vrijwilligers. 
 

Daarnaast laten we ons steunen en maken we gebruik van de 
kennis en kunde van het landelijke KBO-bureau. Binnen de 
gemeente Alphen aan den Rijn zorgt de organisatie OSO dat de 
belangen van ouderen voldoende aandacht krijgen van besturen 
en organisaties die hierover gaan. 
Zo zie je maar, niet zomaar een clubje, nee een stevige 
organisatie met heel veel tentakels in het Boskoopse sociale 
leven en daarbuiten. 
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Voorzitter Ingrid Rogaar opent het feest. 

Drie “Leden van Verdienste”. Rina Jägers, Louis 
Stolwijk en Leo van der Laan. 

Veel mooi aangeklede tafels voor de ruim 
tweehonderd aanwezigen. 
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Dit geeft alle recht op een stevig feest. 
Wat ons tevens de gelegenheid gaf een aantal van de 
hiervoor genoemde vrijwilligers in het zonnetje te zetten. 
Rina Jägers, voor haar verdienste als bestuurslid en ouderen- 
en belastingadviseur. 
Louis Stolwijk als coördinator badminton oud-bestuurslid en 
stuwende kracht bij de verspreiding van het KBO Journaal. 
Leo van der Laan de organisator van de 
ontspanningsmiddagen. 
Zij ontvingen het “Certificaat als lid van verdienste” van de 
KBO-afdeling Boskoop. 
Ook voor Annemiek Gramsma, voormalig voorzitter en niet 
aanwezig op het feest heeft op een later moment het haar 
zeer terecht toekomende certificaat mogen ontvangen. 
 

Na deze officiële plichtplegingen konden we overgaan tot 
feesten. En dat is gebeurt ook. Duidelijk was te zien hoe 
bekenden en onbekenden met elkaar aan de praat raakte en 
niet zomaar even. 
 

Onderbroken door een optreden van Dick van Altena. 
De singer-songwriter van vooral het country getinte repertoire. 
Maar ook grappige Nederlandse teksten en zelfs kinderliedjes 
brengt hij ten gehore. Gezien het applaus en de reacties 
achteraf was de keuze voor Dick van Altena een goede. 
 

En dan de maaltijd. Oer Hollands, boerenkool met rookworst 
en hutspot met stoofvlees. Gegarneerd met heerlijke zoete 
appeltjes. Het klinkt eenvoudig, maar gezien de gretigheid 
waarmee de schalen werden leeggeschept een schot in de 
roos. 
 

En last but not least was daar Charly Crama. De goochelaar 
die de tafels langs ging en eenieder versteld deed staan van 
zijn ogenschijnlijk onmogelijke kunsten. 
Munten verdwenen en kwamen weer terug. Ringen regen zich 
aan een of vielen op onverklaarbare wijze uiteen. Eén koord 
bleken er drie te zijn en even later toch weer één. 
Wonderbaarlijk en onnavolgbaar. 
 

Sneller dan verwacht was daar ineens de koffie die het einde 
van het feest aankondigde. 
Al met al kan worden teruggekeken op een zeer geslaagde 
dag. Dat we hebben moeten wachten tot het ruim 26-jarige 
bestaan van onze club heeft de pret niet kunnen drukken. 
 

Laten we ervoor gaan om over een jaar of vier het dertigjarig 
jubileum te kunnen vieren met een net zo bruisende en 
gezonde vereniging als we nu zijn. 

Singer-songwriter Dick van Altena 

Een sfeervolle en mooi ingerichte zaal. 

Oer Hollands, boerenkool met rookworst en 
hutspot met stoofvlees 

De onnavolgbare goochelaar Charly Crama 
aan het werk Foto’s Frans Boeren 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Verzorging van de uitvaart in alle rust
 en met persoonlijke betrokkenheid.

 Begeleiding bij het leren omgaan
 met verlieservaringen en rouw.

 Ongeacht of en waar u verzekerd bent.

 24/7 bereikbaar en beschikbaar:
 0182 - 615 000 / 06 - 1888 0289

Sophie en Harco Hagen
   Dorpstraat 33C www.noahurb.nl
   2742 AP Waddinxveen mail@noahurb.nl
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Geen kind meer 
 

Je leeft je eigen leven wat zij er ook van vindt 
Je bent al lang geen kind meer al blijf je ook haar kind 
Je wilt 'r over praten, maar niet op haar manier 
Je zult haar best verdriet doen maar niet voor je plezier 
Wat moet je nog met haar en met haar ouderlijk gezag 
En dan opeens dan is 'ie er, die dag 
 
De dag waarop je moeder sterft, dat jij wordt losgelaten 
En al haar eigenschappen erft, in meer of mindere mate 
De Scherpe tong, de bokkenpruik, de humorvolle vrouw 
Die zullen ze dan binnenkort herkennen gaan in jou 
En hopelijk ook de andere kant, de aardige, de zachte 
Maar of je die hebt mee geërfd valt nog maar af te wachten 
De dag waarna de rest een kwestie wordt van tijd en pijn 
De dag waarna je nooit meer kind zult zijn 
 
Wat de laatste jaren fout ging komt dan niet meer terecht 
En wat je nog wou zeggen blijft eeuwig ongezegd 
De machteloze frasen van je genegenheid 
Het leven voor haar zo moeilijk was en ook dat 't je spijt 
De dingen die je lang niet zeggen kon en zeggen wou 
En dan zo graag nog 1 keer zeggen zou 
 
De dag waarop je moeder sterft, de dag die al je dagen 
Van dan af aan wat grijzer verft, al hou je niks te klagen 
Je hebt je goeie vrienden nog, die staan je ook dichtbij 
En als je soms wat aandacht wil dan staan ze aan je zij 
Maar niemand zal meer weten hoe je met je pop kon spelen 
En niemand zal nog ooit je vroegste vroeger met je delen 
De dag waarna je nooit meer kwetsbaar wezen kunt en klein 
De dag waarna je nooit meer kind zult zijn 
 

Karin Bloemen 

7 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 

7 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zelfde koepel, maar onder een andere wilg 
 

In 1836 werd de eerste steen gelegd van het in Boskoop niet geheel onbekende huis met de naam 
Schoonoord. De eerste eigenaar, Teunis de Wilde, is scheepmaker. Een volgende eigenaar is 
Pieter Koster. In de Tweede Wereldoorlog biedt de heer Greiner, schoonzoon van Koster,  onderdak 
aan o.a. H. Wiersma en aan het echtpaar van Praag-Horneman. Deze tik gaat echter niet over 
Schoonoord. Daar is al voldoende over geschreven in diverse Paktijden. 
 

Schoonoord was een prachtig pand aan de Badhuisweg met aan het water het theehuisje en een 
schitterende wilg. Dit theehuisje, ook wel koepel genoemd, was een variant van het in Boskoop wel 
voorkomende “speelhuys”  Sinds het begin van de achttiende eeuw hadden kweker-handelaren in 
hun tuin zo'n huisje om klanten te ontvangen. Onder het genot van een drankje werden dan de zaken 
gedaan. In het Boomkwekerijmuseum is nog zo'n huisje te vinden. 
Ook na de sloop van Schoonoord vormden zowel het theehuisje als de wilg nog jarenlang een 
prachtig punt in de Gouwe, zoals te zien op de foto uit het archief van de Historische Vereniging 
Boskoop. Rechts op de foto een echte Boskoopse pakloods. Rond 1980 moest de bocht on de 
Gouwe echter verdwijnen. 
Andere beschoeiing, verbreding van de Gouwe stonden handhaving in de weg. 
 

Er wordt en er werd in Boskoop door de 
jaren heen veel gesloopt, maar in dit 
geval wilde de gemeente Boskoop 
zowel wilg als theehuisje graag voor het 
nageslacht bewaren. Staatsbosbeheer 
noemde de wilg zelfs “bepalend voor 
een groot deel van de Gouwe-oever”. 
De staatssecretaris van CRM  was het 
eens met de mening van de gemeente. 
Doordat de wilg op een of andere 
manier zodanig werd gesnoeid dat er 
weinig van overbleef trok de provincie 
de medewerking in en kon de uitloper in 
de Gouwe verdwijnen. 
 
 
 

 

Het theehuisje werd gekocht door 
jachtwerf Daniël in Alphen aan den 
Rijn en heeft jarenlang te pronk 
gestaan langs de Heimanswetering. 
Het is onlangs gekocht door William 
van Wijngaarden en staat nu op het 
Schouwenerf , hoek Biezen/N 207. 
Na herinrichting van het terrein zal het 
theehuisje opnieuw onder een 
treurwilg komen te staan . 
Eindelijk weer terug in Boskoop. 
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Alle data en tijden zijn onder voorbehoud van geldende corona maatregelen. 
Wijzigingen voorbehouden. In voorkomende gevallen kunt u het beste contact opnemen met de spelleider 

BRIDGE: Elke maandag-, woensdag- en donderdagmiddag vanaf 13:30 uur. 
In de parochiezaal aan de A.P. van Neslaan. 
In 2022 is de laatste bridge dag op 15 december. 
Daarna wordt er weer begonnen in de week van 2 januari 2023 

KOERSBAL: Elke vrijdagmiddag vanaf 13:30 uur. 
In de parochiezaal aan de A.P. van Neslaan. 
In december wordt er nog gespeeld op de donderdagen 2, 9 en 16 december 2022. 
In 2023 wordt er weer begonnen op vrijdag 6 januari. 

BADMINTON: Elke vrijdagmorgen van 09:30 tot 10:30 uur. 
In MFC De Plataan, Snijdelwijklaan 2, Boskoop. 

ONTSPANNINGSMIDDAG: Klaverjassen en Rummikub. Op dinsdagmiddag om de twee weken 
vanaf 14:30 uur. In de parochiezaal aan de A.P. van Neslaan. 
  In december vallen de data op dinsdag 5 en 19 december 
  In januari vallen de data op dinsdag 3, 17 en 31 januari 

NORDIC WALKEN: maandagmorgen, 
start om 09:30 uur. Vanaf de 
parkeerplaats aan de A.P. van Neslaan. 

SCHILDEREN: Donderdagmorgen om 
09:30 uur. In de parochiezaal aan de 
A.P. van Neslaan. De laatste les van het 
seizoen 2022 is op donderdag 15 december. 

Let op 
Winter-

stop! 

Let op 
Winter-

stop! 
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‘Over het meer waait een wind en hij beweegt de oppervlakte van het water. Zo 
kunnen de werkingen van het onzichtbare zichtbaar worden.’   Gerti Bierenbroodspot 
 

Gerti Bierenbroodspot is een van de bekendste en meest veelzijdige kunstenaars 
van Nederland. Ze schildert, beeldhouwt, giet brons, schrijft, ontwerpt gobelins en 
maakt gebrandschilderd glas. Inspiratie doet ze op tijdens haar reizen door landen 
waar de Oudheid haar sporen heeft nagelaten. 
Het Rijksmuseum Amsterdam kocht haar vroegste werk. En Sandberg, de 
legendarische directeur van het Stedelijk Museum Amsterdam, zag in 
Bierenbroodspot een eigenzinnige wervelwind tussen haar Cobra tijdgenoten. De 
fresco’s van Pompeï, de rode zandsteen van Petra.  Ze voelt en kijkt midden tussen 
ruïnes en gaat als een pelgrim op zoek naar wat was en is. 

 
In de tentoonstelling “Fast Forward New Adventures” presenteert Slot Zeist een terugblik van Bierenbroodspots 
werk. Werk uit de woelige beginjaren, spannende avonturen door het Midden-Oosten en de Middellandse-Zee 
landen, tot de ongerepte stilte en onbevangenheid van het Italiaanse natuurlandschap. 
 

De legendarische Close Up (AVRO) documentaire “Kunstenaar in de Oriënt” is ook te zien in Zeist! 
Bierenbroodspot wordt hier gevolgd tijdens haar tocht langs eeuwenoude caravaansteden in het Midden-Oosten. 
 

Een tentoonstelling om niet te missen, dacht Rieni Stolwijk. En omdat het weer kan, na een te lange verplichte 
rustperiode onder het juk van corona, organiseerde zij op 19 oktober een tripje naar Zeist. 
Vanaf de parkeerplaats op de A.P. van Neslaan vertrokken om 13:00 uur vier auto’s met in totaal 15 liefhebbers. 
Liefhebbers van kunst, musea bezoeken en een gezellig middagje ontspannen. 
 

De weg naar slot Zeist was snel afgelegd, de auto’s vlot geparkeerd en de ingang snel gevonden. 
De op zich “kleine” expositie toonde een schitterende dwarsdoorsnede van veel van haar fantastisch werk. 
Dwalend door de zalen en verdiept stilstaan bij al dat moois vloog de tijd. 
 

Gelukkig was er na afloop daar de “orangerie”. 
Wat eens een schitterende wintertuin moet zijn 
geweest is heden ten dage een uiterst gezellig 
museum café. De koffie/thee met overheerlijk 
gebak gaf een mooie afsluiting aan dit heerlijke 
middagje cultuur en sociaal samenzijn. 
 

Goed gedaan Rieni, met belangstelling kijken 
we uit naar waar je ons de volgende keer weer 
mee naartoe wilt nemen. Voor deze keer; 
heel hartelijk bedankt. 

Kees en Ria Borst 
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Doet u weer mee met de Kerststalroute in Boskoop? 
 

De RK geloofsgemeenschap H. Joannes de Doper en de Protestantse 
Gemeente Boskoop organiseren dit jaar weer samen de kerststalroute. 
 

Wilt u ook graag het kerstverhaal weer laten zien op uw eigen manier? 
Dan is de Kerststalroute een mooie gelegenheid! Met de Kerststalroute, die 
wordt gehouden van 10 t/m 23 december 2022, tussen 11 en 18 uur. 
Het is inmiddels een mooie traditie geworden die jaarlijks veel blije 
gezichten oplevert. 
 

U kunt uw kerststal nog laten staan tot 6 januari zodat er ook in de 
kerstvakantie nog kerststalletjes te zien zijn. 
Als u geen ruimte heeft om de kerststal te plaatsen, maar anderen wel 
graag uw kerststal of kerstbeeldjes wilt laten zien dan kunnen wij het 
stalletje in overleg elders plaatsen. 
 

Opgeven kan tot 5 december via boskoop@sintjandd.nl 
 

Het Kerststalrouteboekje is te verkrijgen vanaf donderdag 8 december bij 
het secretariaat van H. Joannes de Doperkerk, in de H. Joannes de Doper 
kerk, Mariakapel, bij de ingang van de Dorpskerk of bij de Stek en is op de 
website te zien: https://sintjandd.nl/webmagazine?/ of via www.pgboskoop.nl 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VERJAARDAGEN IN
januari 2023

Brand, W.M.A. m 01-01
Kruijssen, P.J. van v 02-01
Bontekoe, A. m 02-01
Jong, L.A.B. de m 02-01
Huigsloot, A.W. m 03-01
Pouw-de Heij, A.W.J. v 04-01
Moerings, N.J. m 04-01
Niekerk-Honkoop, M.A. van v 06-01
Schoemaker, H.B. m 08-01
Duits, P.W. m 08-01
Boeters-Stolwijk, A.M.  v 09-01
Pos-Rijnsburger, P.G. v 10-01
Bontekoe, J.A.M. m 10-01
Vermeulen-van Soest, A.H. v 11-01
Kooij-van Arnhem, H. van v 11-01
Mulder-van Rijn, A.A. v 11-01
Groen-Uljé, V.M. v 11-01
Elings, J.T.F.M. m 12-01
Stolwijk-de Jong, M.A. v 13-01
Bos-Bliek, J. v 14-01
Eijk, L.A. van m 15-01
Borst, C.J.N. m 15-01
Verkade-Rentes, C.H. v 17-01
Werf-Janmaat, A.A. van der v 17-01
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Vasistas 
 

Haar leven lang zoekt Claudia de Breij 
naar woorden om de wereld te 
begrijpen, orde te scheppen in de 
chaos om haar heen. 
 

Meestal krijgen die woorden vorm in 
theatershows, boeken en columns, 
maar ook in tientallen liedjes en 
gedichten. De meeste zijn bedoeld als 
onderdeel van een plaat of show, maar 
vaak ook zijn het gedachten en ideeën 
die er simpelweg maar moeten zijn, als 
een hart onder de riem van de 
onzekere, de dromers, de 
verwachtingsvolle. 
 

Ze schrijft in de volle breedte, over 
oorlogen, ziekte en dood, maar ook 
over haar kinderen, ouders, nieuwe & 
oude vrienden – en vaak en graag over 
de liefde. 
 

Al die woorden zijn nu voor het eerst 
bijeengebracht in Vasistas, als steun 
voor iedereen die elke dag weer 
probeert de wereld te bevatten. 
 

Vasistas, 
Claudia de Breij 

 

Paddenstoelen Risotto 
 

Nog nooit risotto gemaakt? Het is makkelijker dan je denkt. 
En heel ontspannend, gewoon rustig blijven roeren. 
 

• 400 gr gemengde paddenstoelen (b.v. oesterzwammen, 
cantharellen en kastanje-champignons) 

• 1,5 liter paddenstoelen bouillon 
• 1 portie saffraan 
• 3 eetl. olijfolie extra vierge 
• 3 sjalotjes, gesnipperd 
• 1 stengel bleekselderij 
• 300 gr risotto rijst 
• 150 ml droge witte wijn 
• 30 gr echte boter 
• 2 eetl. verse peterselie, fijngesneden 
• 125 gr Parmezaanse kaas, geraspt 

 

Scheur of snijd de paddenstoelen in stukjes. Giet een flinke 
scheut olijfolie in een koekenpan en bak de paddenstoelen op 
matig vuur tot ze hun vocht loslaten. Zet apart. 
 

Breng 1,5 liter water aan de kook en voeg voor 2 liter water aan 
bouillontabletten toe. Gebruik bij voorkeur paddenstoelen-
bouillon. Voeg zodra het kook de saffraan toe. Laat de bouillon 
zachtjes trekken. 
 

Snipper de sjalotjes. Was de stengel bleekselderij. Snij deze in 
de lengte in repen en daarna in kleine blokjes. 
 

Neem een (braad)pan met een dikke bodem. Fruit de sjalotjes 
en de bleekselderij in ruim olie zachtjes glazig. Voeg de rijst toe 
en roer tot alle korrels bedekt zijn met olie. Voeg de wijn toe en 
roer tot de wijn bijna is opgenomen. Doe nu een opscheplepel 
kokende bouillon bij de risotto. Blijf rustig roeren tot dit bijna 
opgenomen is. Daarna kunnen de paddenstoelen bij de rijst. 
Voeg nu steeds een nieuwe lepel bouillon toe en roer tot deze is 
opgenomen. Ga zo door tot de rijst gaar is en de risotto de 
textuur van dikke rijstepap heeft. Draai het vuur uit. 
 

Roer de boter, kaas en peterselie door de risotto en laat een 
paar minuten rusten. Controleer de dikte en voeg eventueel nog 
wat extra bouillon toe. 
Eet smakelijk. 

“Een leven 
zonder boeken is 

onleefbaar” 
 

Erasmus 
 

Deze moet u 
gelezen hebben 
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