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Op de cover Floravita ligt aan de Boezemlaan, het biedt haar 
cliënten betrokken zorg in een open sfeer. Er 
kunnen 68 ouderen terecht die met verzorging 
hier goed kunnen wonen. Daarnaast zijn er 31 
appartementen voor bewoners met dementie en 
31 verpleeghuisappartementen voor mensen met 
lichamelijke beperkingen. 

Voorzitter: 
Ingrid Rogaar 
Zuidkade 20a, 2771DP Boskoop 
06 23 43 02 32 
ingridrogaar123@gmail.com 
 

Secretaris: 
Anneke Bontekoe 
Kerkplein 28, 2771GR Boskoop 
0172 214857 
annekekbo@bontekoeboskoop.nl 
 

Penningmeester: 
Frits Oudijk 
Gentiaan 21, 2771SL Boskoop 
0172 212096 
fenwoudijk@ziggo.nl 
 

lid: 
Kees Borst, journaalredactie. 
Houtsingel 8, 2771GM Boskoop. 
0172 230365 
kees@appelofpeer.nl 
 

lid: 
Vera Groen 
Elzenbroek 1, 2811NX Reeuwijk 
0182 395982 
veraulje@gmail.com 
 

Coördinatie bridgen: 
Wim Vermeulen 0172 214673 
 

Coördinatie Badminton 
& bezorging KBO Journaal 
Louis Stolwijk 0172 215197 
 

Coördinatie ontspanningsmiddag 
Leo van der Laan 0172217589 
 

Ledenadministratie 
Frans Boeren 0172 214742 
Voor het doorgeven van 
verhuizingen, opzeggingen en 
inschrijven van nieuwe leden. 
stnico@kpnplanet.nl 
 

Ouderen- en belastingadviseurs: 
Dhr. J. van Leeuwen (B) 0172 232739 
Dhr. W. van der Werf (B) 0172 217431 
Dhr. J. Snabel (B) 0172 213920 
Mevr. R. Jágers (VOA-B) 0172 210730 
 

Stelt u contact bij ziekte op prijs? 
Meldt dit aan het secretariaat. 

  Nieuwsbrief van de KBO-afdeling Boskoop. 
De KBO is een organisatie van senioren, die tal van activiteiten ontplooit. 
Deze zijn gericht op het behartigen van de belangen van ouderen en het stimuleren 
van de sociale contacten. Daarmee wil de bond het welzijn van senioren en hun 
participatie in de samenleving bevorderen. 
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De Deadline voor het inleveren van 
kopij voor het volgende KBO Journaal is 
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Van de hak op de tak 
• Altijd leuk als je plotseling een mogelijkheid ontdekt dat het inhuren van de 

bus naar het spelweekend in Rijs een paar honderd euro voordeliger kan. 
Met dank aan de penningmeester 

• Na vele jaren trouwe dienst van Miranda Bulk neemt Wil Oudijk het stokje 
over. Wil gaat de KBO Bridge website onderhouden. 

• Een klein aantal afmeldingen en een groot aantal late aanmeldingen voor het 
jubileumfeest zijn verwerkt. Het gezelschap is hiermee gegroeid tot over de 
200. 

• Als u dit leest zijn de 44 bridgers, 16 klaverjassers en 5 rummycubbers alweer terug van een weekend 
naar Rijs. 

• De organisatie van de voorlichtingsmiddag op 15 november is afgerond. Nu maar hopen dat er 
voldoende aanmeldingen komen om het doorgang te laten vinden. (Zie elders in dit Journaal). 

• Er is een mogelijkheid om een bankmedewerker een voorlichtingsmiddag te laten verzorgen over 
bankfraude en hoe dit te voorkomen. We werken eraan dit te organiseren. Wordt vervolgt. 

• Binnenkort zal er op de informatie schermen bij de huisartsen in Boskoop een pagina meedraaien van 
de KBO Boskoop. We hopen hiermee dat er zich nieuwe leden zullen melden. 

Beste leden 
 

Hoe vaak kijken we naar de lucht en vragen ons dan af wat voor weer wordt het 
vandaag? En wat staan er veel wolken en bewolking wat zijn er veel 
verschillende soorten. Over de kleurenpracht maar te zwijgen. 
Roodgeel grijs alle kleuren als ik ze zie heb ik steeds de neiging om ze te gaan 
fotograferen. En wat veel namen hebben deze wolken, te veel om op te noemen 
en te onthouden. Ik zal eens een paar namen noemen. 
CUMULUS. afzonderlijke wolken met vaak scherpe en duidelijke randen die 
zich vaak verticaal voortbewegen. 
De bovenkant van deze bewolking zien eruit als een bloemkool. 
STRATOCUMULUS. Deze bewolking is de meest voorkomende en bestaat uit 
een wolkenlaag waaruit vrijwel altijd donkere en lichtere gedeelten afwisselend 
voorkomen. 
ALTOCUMULUS. Deze bewolking bestaat vaak uit banken en velden grote 
schaapjeswolken met een golfvormige structuur. 
Ze ontstaan wanneer op grote hoogte koudere lucht binnen stroomt en dan loopt dit vaak uit op neerslag. 
CUMULONINBUS. Deze wolk staat bekend als de donderwolk. Zoals de naam al aan geeft treedt deze wolk op bij 
onweer. 
STRATUS. Komt hoofdzakelijk voor bij het aardoppervlak en is er mist. Doordat deze bewolking dicht bij het 
aardoppervlak voorkomt bestaan ze vaak uit waterdruppels. 
ALTOSTRATUS. Dit is een egaal grijsachtig wolkentype. Die bewolking ontstaat tussen koude en warme lucht. 
Eerst is de zon of de maan er nog doorheen te zien maar meestal wordt de bewolking steeds dichter. 
NIMBOSTRATUS. Dit is een uitgestrekt grijs wolkendek dat zich over de gehele hemel uitstrekt en waaruit 
onafgebroken neerslag valt. De zon gaat dan geheel schuil achter de wolken. 
CIRRUS. Deze wolken bestaan volledig uit ijskristallen. Deze wolken zijn nog vaak te zien bij mooi weer hebben 
een draderige structuur en kunnen zich ook rangschikken in kleine of grotere plukken. 
SHELF CLOUD. Dit is een wolk die vaak voorafgaat aan een stevige onweersbui. 
ROLWOLK. Een cilindervormige wolk die geassocieerd kan worden met onweer of koude. Rolwolken zijn erg 
zeldzaam. 
PARELMOERWOLK. Kunnen ontstaan in gebieden waar het op grote hoogte in de atmosfeer extreem koud is. 
LICHTENDE NACHTWOLKEN. Deze wolken staan veel hoger dan gewone wolken. Na zonsondergang of 
zonsopkomst kan de hemel een paar uur worden opgelicht door deze wolken. Lichtende nachtwolken zijn niet 
voorspelbaar maar het loont zeker op een heldere avond of vroeg in de ochtend eens naar de hemel te kijken. 
Dus te veel om op te noemen en te beschrijven. Dus als u nu naar de wolken kijkt is dit vast op een andere manier. 
 

Warme groet  Ingrid Rogaar 
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FRAUDE MET BANKPASSEN 
 

Natuurlijk denkt iedereen dat overkomt mij niet. Ik trap er echt niet in wanneer ze om mijn bankpas 
vragen. Helaas trappen zelfs de meest slimme mensen in deze val. Mensen die je willen oplichten 
doen dat op zo een slimme manier dat je je niet kunt voorstellen dat dit niet goed is. 
Het volgende is gebeurd bij een echtpaar, lid van de KBO, die nu niet bepaald dom zijn. Maar ze zijn 
er met open ogen ingetuind. 
Ik zal proberen om chronologisch weer te geven wat er is gebeurd. 
 

• Je wordt gebeld op je vaste lijn door een medewerker van de Rabobank 
• Zij vraagt of je gaat verhuizen, omdat er op jouw naam een creditcard is aangevraagd in de 

gemeente waar je naar toe zou verhuizen. 
• Je zegt dat er helemaal geen verhuisplannen zijn. 
• De vriendelijke medewerkster van de Rabobank zegt dan dat er waarschijnlijk sprake is van 

fraude door onbekenden. 
• Zij stelt voor om betaalpassen en pincodes in te leveren zodat de rekeningnummers 

geblokkeerd kunnen worden. 
• Er is, toevallig, een medewerker onderweg om dit alles op te halen. 
• Tijdens het wachten op de medewerker, moet je wel aan de lijn blijven. 
• De medewerker die aan de deur komt, heeft zich niet gelegitimeerd. 
• Hij vroeg om de bankpassen en heeft deze meegenomen. 
• Ondertussen was er nog steeds contact met de medewerkster van de bank. Zij vertelde dat 

ze een afspraak had gemaakt om de volgende dag de nieuwe bankpassen op te halen. 
• Daarna werd de verbinding plotseling verbroken. 
• Op dat moment  kwam het besef dat er misschien iets helemaal fout zat. 
• Op de app van de Rabobank was te zien dat er ruim € 3500,00 was gepind bij de 

pinautomaat aan de Zijde. 
• De Rabobank heeft meteen de rekening geblokkeerd, maar het leed was al geschied. 

 

Buiten het feit dat er mensen zijn die je op deze manier oplichten, speelt ook het emotionele heel 
erg mee. 
Je begrijpt niet dat je zo dom kunt zijn en je geeft jezelf de schuld. Dat is goed voor te stellen, maar 
deze mensen zijn zo doortrapt dat je werkelijk niets in de gaten hebt. Jou treft geen schuld, maar 
alleen zij hebben schuld aan alle emotie en verdriet. 
Gelukkig heeft de Rabobank na een aantal weken het geld weer teruggestort. 
 

Eind goed, al goed zou je zo zeggen. Maar het besef dat dit zomaar kan gebeuren, maakt je extra 
alert op bankzaken en zogenaamde bankmedewerkers. 
 

Annemiek Gramsma 
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 Verzorging van de uitvaart in alle rust
 en met persoonlijke betrokkenheid.

 Begeleiding bij het leren omgaan
 met verlieservaringen en rouw.

 Ongeacht of en waar u verzekerd bent.

 24/7 bereikbaar en beschikbaar:
 0182 - 615 000 / 06 - 1888 0289

Sophie en Harco Hagen
   Dorpstraat 33C www.noahurb.nl
   2742 AP Waddinxveen mail@noahurb.nl
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De troubadour 
 
Hij zat zo boordevol muziek 
Hij zong voor groot en klein publiek 
Hij maakte blij, melancholiek 
De troubadour 
 

Voor ridders in de hoge zaal 
Zong hij in stoere sterke taal 
Een lang en bloederig verhaal 
De troubadour 
 

Maar ook het werkvolk uit de schuur 
Hoorde zijn lied vol avontuur 
Hoorde bij 't nachtelijk keukenvuur 
De troubadour 
 

En in de herberg van de stad 
Zong hij een drinklied op het nat 
Voor wie nog staan kon en wie zat 
De troubadour 
De troubadour 
 

Lalalalalalalailalalailala 
 

Hij zong in 't klooster stil zijn lied 
Van een mirakel dat geschiedt 
Ook als geen mens het wonder ziet 
De troubadour 
 

Van vrouwen in fluweel of grijs 
Zong hij de harten van de wijs 
Zijn liefdeslied ging mee op reis 
De troubadour 
 

Hij zong voor boeren op het land 
Een kerelslied van eigen hand 
Hij was van elke rang en stand 
De troubadour 
De troubadour 
 

Zo zong hij heel zijn leven lang 
Zijn eigen lied, zijn eigen zang 
Toch gaat de dood gewoon zijn gang 
De troubadour 
De troubadour 
 

Toen werd het stil, het lied was uit 
Enkel wat modder tot besluit 
Maar wie getroost werd door zijn lied vergeet hem niet 
Want hij zat zo boordevol muziek 
Hij zong voor groot en klein publiek 
Hij maakte blij, melancholiek 
De troubadour 
Lalalalalalalailalalailala 
Lalalalailalala 
Jahohaha 
 

Lenny Kuhr 
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Glück Auf 
 

Waarom het in1895 in het Reijerskoop gebouwde 
woonhuis de naam “Glück Auf” heeft gekregen is 
niet te achterhalen. De vader van de eerste 
bewoner was mijningenieur en dat zou een 
verklaring kunnen zijn. Glück Auf is een 
mijnwerkersgroet waarbij een behouden 
bovenkomst wordt toegewenst.  Oorspronkelijk is 
de groet overigens afkomstig uit het Ertsgebergte 
en werd het vinden van een mooie goud- of 
zilverader aan de mijnwerkers gegund. 
 

Burgemeester E.G.C de Groot-van Emden was van 
1895 tot 1901 de eerste bewoner van het 
betreffende pand. Zijn opvolger, Mr D.A. van Eck 
was slechts kort burgemeester van Boskoop en ook 
slechts kort bewoner van “Glück Auf”. 
 

Op de hoek tussen de zuid- en de oostgevel was 
heel duidelijk de naam “Gluck Auf” te lezen en de 

naam bleef bestaan, ook toen in 1902 het pand de functie van postkantoor kreeg. 
 

In 1650 lag Boskoop aan een van de 
belangrijkste postiljonroutes. De post werd in een 
valies achter het zadel van het paard gebonden 
en op die manier werden de brieven vervoerd. 
De grote route van Amsterdam naar Antwerpen 
ging via Amstelveen en Kudelstaart naar 
Leimuiden, waar de paarden werden verwisseld. 
Via Oudshoorn en Alfen ging men naar Boskoop, 
vanwaar men op verse paarden verder ging. 
Een eeuw later was Alfen het middelpunt van de 
verschillende routes. 
 

In 1752 ontstond de Statenpost en kreeg 
Boskoop een gaarderij en zelfs brievenbussen. 
In Boskoop werd veel geschreven. Een 
handelaar  ontving wel 400 brieven per jaar.  
 

De gaarderij werd postkantoor. Aanvankelijk in 
het Gemeentehuis, maar toen de ruimte daar te 
klein werd, werd huize “Glück Auf” postkantoor. 
Later ook telefoon- en telegraafkantoor. 
In 1936 werd de sloot in het Reijerskoop 
gedempt en kon de stenen brug worden 
afgebroken. In 1971 werd “Gluck Auf” bedankt 
voor de bewezen diensten en gesloopt. 
 

Op dezelfde plaats verscheen een hedendaags 
flatgebouw . Slechts de originele gevelsteen 
herinnert ons nog aan vroeger. 
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Met de KBO naar Rijs. 
Het was de eerste keer dat wij meegingen met het jaarlijkse 
uitje en gelijk ging het fout. 
Om 5 voor 1 werd ik gebeld, “waar blijf je nou we willen 
weggaan en jullie zijn er nog niet”. Ool mijn zus was er nog 
niet, wij hadden nl. afgesproken om half 2 aanwezig te zijn, 
het KBO Journaal dus niet goed gelezen, sorry…… 
 

Als een speer in de auto en nog net op tijd om in te stappen. 
Twee en een half uur rijden, maar met een aardige buurman 
en een puzzelboekje ben je er voordat je het weet. 
In Hotel Gaasterland stond de koffie klaar en waren de 
meeste kamers gereed. 
Even een drankje vooraf en kennismaken met de groep, 
daarna al snel aan tafel en genieten van een goed, diner, ijs 
met slagroom toe. Geweldig… 
 

Na het eten was het tijd voor alle spellen, klaverjassen 
rummikub en bridge. In twee zalen werd er gespeeld tot half 
12, daarna kon iedereen gezellig napraten en borrelen want 
alles was gratis.  Nou dat kon je zien soms werd de koelkast 
met een kruiwagen vol bier en wijn aangevuld. 
Zaterdag gingen sommige gasten wandelen of fietsen, maar 
26 gasten gingen met de bus naar Workum om het Jopie 
Huisman museum te bezoeken. 
Een heel mooi gebouw waar wij allemaal een zendertje 
kregen om de film te beluisteren en alle schilderijen werden 
apart toegelicht. Een bijzondere man die Jopie met 2 benen 
op aarde en handen van goud. Iedereen vond het prachtig. 
Rond 1 uur stonden we weer buiten, maar om 4 uur zou de 
bus er pas weer zijn, dus eerst maar een lekker bakkie. Zij 
die goed ter been waren konden het leuke plaatsje in en er 
was genoeg te zien er waren zelfs gasten die op het terras 
gingen klaverjassen want het duurde wel erg lang voor de 
bus er was. Dit was wel het enige minpuntje van het leuke 
weekend. 
 

Zaterdagavond weer een lekker diner, daarna de wedstrijd 
en het drankje toe. 
Zondagmorgen vroeg op want er moet nog een rondje 
gespeeld worden.  
Om half 2 een warme lunch met de beloofde kroket waar 
iedereen wel aan toe was. Daarna de Prijsuitreiking door 
onze ‘spreekstalmeester’ 
 

1e prijs klaverjassen: Gerard Snabel, 1e prijs rummikub: Ria 
v.d. Vliet. 1e prijs bridge B-lijn: Rien en Sjaan Lourier en 1e 
prijs A-lijn: Tonnie en Johan Vurens.  
Ook werden er personen in het zonnetje gezet die zich extra 
hadden ingezet om dit weekend te laten slagen, dat naar 
mijn idee echt is geslaagd. Als aandenken kregen wij 
allemaal nog een Fryske pol mee (is een soort fries 
suikerbrood maar dan als platte bol).  
 

Blij  ben ik dat deze eerste keer voor ons zo gezellig was en 
ik denk dat velen het met mij eens zijn.(ook al zaten de 
zoutvaatjes dicht en konden we de broodrooster niet 
vinden.) 
 

Heel hartelijk bedankt en op naar de volgende activiteit. 
 

Jozien Vermeulen-Rietveld. 
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ONTSPANNINGSMIDDAG: Klaverjassen en Rummikub. Op dinsdagmiddag om de 
twee weken vanaf 14:30 uur. In de parochiezaal aan de A.P. van Neslaan. 
  In november vallen de data op dinsdag 8 en 22 november 

BADMINTON: Elke vrijdagmorgen van 09:30 tot 10:30 uur. 
In MFC De Plataan, Snijdelwijklaan 2, Boskoop. 

NORDIC WALKEN: Elke 
maandagmorgen, start om 
09:30 uur. Vanaf de parkeerplaats 
aan de A.P. van Neslaan. 

SCHILDEREN: Donderdagmorgen 
om 09:30 uur. In de parochiezaal 
aan de A.P. van Neslaan. 
De cursus is gestart op 6 oktober. Dat 
is de eerste van een reeks van tien 
opvolgende donderdagmorgen. 

BRIDGE: Elke maandag-, woensdag- en donderdagmiddag vanaf 13:30 uur. 
In de parochiezaal aan de A.P. van Neslaan. 

KOERSBAL: Elke vrijdagmiddag vanaf 13:30 uur. 
In de parochiezaal aan de A.P. van Neslaan. 
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Binnenkort krijgt u weer de nieuwe polisvoorwaarden van uw ziektekostenverzekeraar. 
en 

Mogelijk wordt u onverwacht geconfronteerd met het moeten inroepen van zorg. 
 

Twee serieuze onderwerpen waar uw KBO aandacht aan wil geven in de vorm van uitleg en de 
mogelijkheid tot het stellen van vragen. Op dinsdag 15 november, aanvang 13:30 uur, komen 
deskundige inleiders ons informeren en uitleggen waarop u moet letten en rekening houden. 
 

Voor de pauze spreekt  senior accountmanager Marcel Woudman van het Zilveren Kruis, na de pauze zal 
Dominique Zaal, wijkverpleegkundige bij de Vierstroom, ons bijpraten over wijkverpleging en uitleg geven 
over hoe het tegenwoordig gaat met het hebben van een indicatie om voor zorg in aanmerking te komen. 
 

Zoals gezegd, serieuze onderwerpen maar goed om er kennis van te hebben. 
Om de middag door te kunnen laten gaan is er een minimaal aantal belangstellende nodig. Daarom vragen 
wij u zich uiterlijk voor 4 november aan te melden zodat wij weten of doorgang verzekerd is. 

 

Bij voorkeur via email: kees@appelofpeer.nl of anders telefonisch 0172 230365. 
Onder vermelding van naam en telefoonnummer. 
 

Hoort zegt het voort en introducees van KBO leden zijn ook welkom. Er zijn aan deze 
middag voor u geen kosten verbonden.  

Wie kent ze niet? Herman en Dick. 
 

Wij hebben ze gevraagd om u een paar uurtjes mee te nemen in 
hun gedachtengoed. 
Herman Schoemaker en Dick de Gunst. 
De enthousiaste vertellers over wat was, wat is en wat komt.  
 

De een met een brede blik op de schoonheid van de natuur en de 
ander met zijn kennis over historie en cultuur van Boskoop en 
omgeving. 
Beide verhalen worden ondersteunt met prachtige beelden. 
 

Dinsdagmiddag 29 november in de parochiezaal aan de A.P. 
van Neslaan, aanvang 14:00 uur. 

 

Toegang gratis zoals ook de koffie en thee in de pauze. 
Noteer de datum dan hoeft u zich achteraf niet kwalijk te nemen 
dat u het bent vergeten. 
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Twee activiteiten de uw KBO voor u organiseert 
Beslist de moeite waard! 

Inschrijving 
verlengd. 

Herhaling 
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VERJAARDAGEN IN
november 2022

Boer, C. m 02-11
Wognum-Binken, B. v 04-11
Stolwijk, J. v 04-11
Drost, J. v 06-11
Tol-Hoogendoorn, J.A.S. v 08-11
Looijestijn, J.J. m 08-11
Koeleman-van Maanen, W. v 08-11
Berkesteijn-Kroesmeijer, M.J. van v 09-11
Snel, M. m 10-11
Vliet, A.A. van m 11-11
Blanken-van Dam, M.W. v 11-11
Janssen-Houdijk, A. v 11-11
Bulk-Soet, J.E. v 11-11
Houtman-van Leeuwen, A.E. v 12-11
Gemeren-van Tienhoven, N.C. van v 12-11
Vlasman-de Jong, A.K. v 13-11
Keijzer, P.A. m 15-11
Waay-Jongenburger, C.M. v. v 15-11
Tokkie, E. v 15-11

Nederhoff-Vurens, H.E. v 16-11
Brussel, J.C. m 17-11
Vermeulen, W.A. m 17-11
Gramsma, A.M.A. v 17-11
Voorn, J.L.M. m 18-11
Trimp-van Ruiten, J.M. v 18-11
Rijnbeek-Brugman, B. v 19-11
Vergeer, Th.J.J. m 20-11
Teylingen-v.d. Maat, W.C.M. van v 20-11
Koelewijn-Verschoor, L.H. v 21-11
Zaal-van Dalsum, J.A. v 22-11
Burger-van Veel, P. v 22-11
Ooms-van Aalst, G. v 23-11
Voort-Scholten, C.E. van der  v 23-11
Zijden, D. van der m 27-11
Zevenhoven, G. m 29-11
Spaargaren-Nieuwesteeg, M.M.A.  v 30-11
Straver-v.d. Wal, E. v 30-11
Werf, W.W. van der m 30-11

In de maand  november feliciteren  we de jarige K.B.O.-ers 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De omwenteling 
 

Het nieuwe boek, van meesterverteller Suzanne 
Jansen is een wervelend vertelde geschiedenis van 
de vrouw in Nederland. Persoonlijk en meeslepend 
verhaal van de emancipatie. 
Hoe verging het Betsy en haar dochters na Het 
pauperparadijs? Meesterverteller Suzanna Jansen, 
auteur van Het pauperparadijs, schetst in De 
omwenteling de afgelopen eeuw vanuit een nieuw 
perspectief: dat van de vrouw. 
 

Op een ochtend in 1981 hangt Betsy Jansen-
Dingemans een laken buiten. Het is geen wasdag en 
het laken is niet eens nat. Haar jongste dochter, de 
auteur, weet: mijn moeder stelt nu een daad, ze sluit 
zich aan bij de vrouwenbeweging. Betsy is geboren 
in 1922, het jaar waarin vrouwen voor het eerst 
kunnen stemmen. Toch tellen ze amper mee: ze 
krijgen minder loon, worden op hun trouwdag 
ontslagen en zijn bij wet handelingsonbekwaam. 
Honderd jaar later heeft haar dochter meer rechten 
en is haar wereld groter dan de huiskamer. 
 

In geen enkele eeuw veranderde het leven van 
vrouwen zo sterk – en daarmee dat van ons 
allemaal. Vanuit het perspectief van haar moeder, 
haar oudere zus en zichzelf vertelt Suzanna Jansen 
hoe vrouwen leefden binnen de marges van 
ondergeschiktheid en dienstbaarheid, en hoeveel 
strijd het kostte zich daaraan te ontworstelen. Met 
het verstrijken van de tijd ontdekt Betsy dat een 
vrouw ook naar een ander leven mag verlangen. 
 

In haar persoonlijke, meeslepende stijl legt Suzanna 
Jansen in 
De omwenteling de 
anatomie bloot van de 
tergend trage, maar 
niet te stuiten 
omwenteling van de 
emancipatie. 
En ze toont dat de 
Genderverhoudingen 
van onze tijd hierin hun 
wortels hebben. 
Suzanna Jansen weet 
in De omwenteling als 
geen ander met een 
klein verhaal een grote 
geschiedenis te vertellen. 

Appel Abrikozen Compote 
 

Deze keer een eenvoudig en oh zo lekker recept. 
Een appelcompote die wat extra’s heeft. 
Met enkele ingrediënten heb je een heerlijk 
verwarmend toetje. Maar deze compote maakt 
ook een maaltijd met bijvoorbeeld spruitjes of 
rode kool extra feestelijk. Het is lekker op een 
pannenkoek of afgekoeld op de yoghurt of vla. 
Maak dus niet te weinig! Oh ja, je huis gaat er 
ook nog eens heerlijk van ruiken. 
 

• 15 gedroogde abrikozen, biologisch en 
ongezadeld 

• 5 grote appels, bijvoorbeeld Elstar of 
Jonagold 

• vanillepoeder 
• 1 theelepel kaneel 
• citroen 

 

Snij de abrikozen in vieren. Doe ze in een pan en 
voeg zoveel water toe dat ze net onder staan. 
Doe er de kaneel en een snufje vanillepoeder bij. 
Je kan ook een vanillepeul meekoken. 
Vanillesuiker kan ook, maar door de abrikozen 
heeft de compote de extra suiker zeker niet 
nodig. 
Kook de abrikozen zachtjes voor, 15-20 minuten. 
Schil ondertussen de appels en snij ze in blokjes. 
Doe de appelblokjes in de pan en kook alles 
samen zachtjes nog 10-15 minuten. Als het te 
droog wordt, voeg dan een scheutje water toe. 
Zet nu de staafmixer in de pan en pureer een 
klein deel van de compote. Zo krijg je een mooier 
geheel. Nog wat verse citroenrasp erdoor en de 
compote is klaar! 

“Een leven 
zonder boeken is 

onleefbaar” 
 

Erasmus 
 
 
 

Deze moet u 
gelezen hebben 
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