


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Kerktorens. Toen Napoleon in 1811 opdracht gaf tot invoering van het 
kadaster, moest Nederland in kaart worden gebracht. 
Daarbij werd gebruik gemaakt van een Nederlandse 
uitvinding, namelijk de driehoeksmeting. De 
kerktorens waren hoog en omdat er nog geen sprake 
was van andere hoge bebouwing kon eenvoudig 
gekeken worden van de ene toren naar de andere. 
Als de afstand tussen twee kerktorens bekend was, 
en vanuit beide kerktorens een denkbeeldige lijn naar 
een derde toren werd getrokken, kon de afstand tot 
die derde toren berekend worden. Op deze manier 
werd heel Nederland ingemeten. Zo kwam ook 
Boskoop weer een keer op de kaart. 

 

  Nieuwsbrief van de KBO-afdeling Boskoop. 
De KBO is een organisatie van senioren, die tal van activiteiten ontplooit. 
Deze zijn gericht op het behartigen van de belangen van ouderen en het stimuleren van 
de sociale contacten. Daarmee wil de bond het welzijn van senioren en hun participatie in 
de samenleving bevorderen. 
 

Goede redenen om lid te worden van de KBO Boskoop, KBO leden: 
o Ontvangen het maandblad KBO Journaal, de Boskoopse nieuwsbrief. 
o Ontvangen het KBO Magazine, een maandelijkse uitgave van KBO NH en KBO ZH. 
o Kunnen een beroep doen op vrijwilligers voor ouderenadvies en hulp bij belastingaangifte. 
o Kunnen voor vragen terecht bij de gezondheidstelefoon en het juristenteam van de KBO 
o Ontvangen collectiviteitskorting op bepaalde zorgverzekeringen. 
o KBO heeft invloed op landelijk, provinciaal en plaatselijk niveau. 

Voorzitter: 
 

De functie van voorzitter is vacant 
 

Secretaris: 
Anneke Bontekoe 
Kerkplein 28, 2771GR Boskoop 
0172 214857 
secretaris@kboboskoop.nl 
 

Penningmeester: 
Frits Oudijk 
Noordkade 151B, 2741EZ Waddinxveen 
0182-202077 
penningmeester@kboboskoop.nl 
 

lid: 
Kees Borst, journaalredactie. 
Houtsingel 8, 2771GM Boskoop. 
0172 230365 
journaal@kboboskoop.nl  
 

lid: 
Vera Groen  
Elzenbroek 1, 2811NX Reeuwijk 
0182 395982 
vera@kboboskoop.nl 
 

Coördinatie bridgen: 
Wim Vermeulen 0172 214673 
 

Coördinatie Badminton 
& bezorging KBO Journaal 
Louis Stolwijk 0172 215197 
 

Coördinatie ontspanningsmiddag 
Leo van der Laan 0172217589 
 

Ledenadministratie 
Frans Boeren 0172 214742 
Voor het doorgeven van 
verhuizingen, opzeggingen en inschrijven van 
nieuwe leden. 
leden@kboboskoop.nl 
 

Ouderen- en belastingadviseurs: 
Coördinator belastingzaken en adviseur 
Dhr. J. van Leeuwen (B) 0172 232739 
Belastingadviseurs: 
Dhr. W. van der Werf (B) 0172 217431 
Dhr. J. Snabel (B) 06 11095939 
Ouderenadviseur en belastingadviseur: 
Mevr. R. Jágers (VOA-B) 0172 210730 
 

Website: www.kboboskoop.nl 

Deze Maand juli / augustus 2025 

De Deadline voor het inleveren van kopij voor het  
KBO Journaal van september 

is dinsdag 12 augustus 
Verschijningsdatum 25 augustus 

3.  Uit de bestuurskamer / Hak op de Tak 
4.  De dokter is uw grote vriend / zomervakantie 
5.  KBO Uitgaansdag / Stoelyoga 
6.  KBO-nieuws uit de provincie / OSO / Weekendje weg met KBO 
7.  Perenbloesem. 
9.  Voorkade vroeger en nu 
11. KBO Activiteiten agenda 
13. Boskoop toen en nu 
14. Verjaardagen 
15. Boek van de maand / Wat eten we vandaag? 

9 
Voorkade, 

vroeger en nu. 

15 Marco’s Stoofje 

Bridge 

Klaverjassen 

Rummikub 

Koersbal 

Badminton 

Nordic 
Walking 

Schilder- 

cursus 

Stoelyoga 

Bij KBO Boskoop 
is elke dag iets te 

doen. 
Zie pagina 11 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Heeft u de koffer(bak) al gepakt?” 
 

We horen het ieder jaar weer: veel Nederlanders voelen zich eenzaam. Eenzaamheid ontstaat wanneer je je 
niet verbonden voelt met anderen. Zowel ouderen als jongeren ervaren dit steeds vaker. Rondom de 
feestdagen en vakantieperiodes wordt deze eenzaamheid vaak nog sterker gevoeld. Weet jij of de vrouw die 
je vaak alleen in de supermarkt ziet, of die jonge man op de hoek die daar net is komen wonen, zich 
eenzaam voelen? En nog belangrijker, wat doen we om deze mensen te helpen? En hoe doen we dat dan? 
 

Het stellen van de vraag is nog niet hetzelfde als het beantwoorden ervan. Daar is vaak wat moed voor 
nodig. Maar als de eerste stap is gezet, bijvoorbeeld door gewoon eens aan te bellen en te vragen of ze 
jouw hulp kunnen gebruiken, is het begin gemaakt. Misschien kun je een keer de hond uitlaten, de vuilnisbak 
buiten zetten, of vragen of ze de krant door de brievenbus willen duwen als je een paar dagen weg bent. 
Indirecte verzoeken worden meestal veel makkelijker beantwoord dan directe vragen of je iets voor hen kunt 
betekenen. 

Met deze "voorbedachte rade" leidt het vervolg vaak tot 
een kop thee of koffie. Daarna kun je de mogelijkheden 
van KBO Boskoop onder de aandacht brengen. Ze 
bieden activiteiten zoals koersbal, bridge, klaverjassen 
en nog veel meer gezellige en sociale bezigheden. 
Nodig je koffiegast spontaan uit om eens mee te gaan 
naar zo'n gelegenheid. 
 

Herman van Veen zong het 40 jaar geleden al: 
"De wereld is niet mooi, maar jij kan hem een beetje 
mooier kleuren."  
 

En als je zelf op vakantie gaat, wens ik je heel veel 
plezier, ontspanning en een behouden thuiskomst. 

Van de Hak op de Tak 
 

• Heleen Steens is als gebiedsadviseur namens de gemeente Alphen aan 
den Rijn aanwezig op de KBO Boskoop B.V. om ons kennis te laten 
maken met haar werk. Zo hebben we vernomen welke mogelijkheden zij 
kan bieden in voorkomende gevallen als we met de gemeente Alphen aan 
den Rijn in overleg willen. 

• Er zal op 28 juni een buurtmarkt worden gehouden in de Plataan.  
KBO Boskoop zal daar aan deelnemen. De bedoeling hiervan is het 
promoten van onze organisatie en het werven van nieuwe leden. Voor 
deze gelegenheid is een flyer ontworpen. 

• OSO werkt aan een startnotitie met speerpunten in het nieuwe 
programma voor de gemeenteraadsverziezingen. Er wordt een avond in 
‘De Bron’ gehouden op 23 september met een verkiezingsdebat waarbij 
de fractieleiders aanwezig zullen zijn met als thema’s: digitalisering, 
wonen  en parkeerbeleid. 

• De einddrive in ‘de Gouden Wok’ is, zoals was te verwachten druk bezocht. Dit lijkt inmiddels een 
vaste traditie te gaan worden. 100 bridgers waren aanwezig. Ook de inmiddels niet meer weg te 
denken loterij is een overweldigend succes geweest. Een fors bedrag heeft de kas weer gespekt. Met 
dank aan de organisator Aad Groenendijk. 

• Inmiddels is ook de zomerbridge van start gegaan. Gehouden van 12 juni tot en met 28 augustus op 
de donderdagmiddagen. 

• De volgende KBO Boskoop bestuursvergadering is op Maandag 14 juli. 3 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We zitten er weer midden in, de ZOMERVAKANTIE ! 

Bent u al geweest? Of blijft u eens een jaartje thuis? Telt u af of 
hoeft het voor u niet meer? Is uw manier van vakantie vieren er juist 
op gericht om anderen de ruimte te kunnen geven? Komen de 
kleinkinderen gezellig logeren bij opa en oma? Of betekend vakantie 
voor u een periode van rust omdat de wekelijkse oppasbeurt even 
wordt opgeschort? Zo zie je maar, het makkelijk gezegde “Prettige 
Vakantie” kent vele vormen van invulling. En het is niet 
vanzelfsprekend dat die altijd met positieve gedachten gepaard 
gaan. Maar hoe u de komende tijd ook gaat beleven, ik hoop 
liefdevol, zorgeloos, met mooi weer en leuke mensen om u heen. 

De dokter is uw grootste vriend 
 

Maakt het gaan naar de dokter je angstig? Misschien schaamt u zich om over bepaalde onderwerpen met uw 
zorgverlener te praten. Of je maakt je misschien zorgen over het horen van slecht nieuws of bent nerveus over 
het krijgen van bloedonderzoek. 
 

Er is ook de stress om op tijd op je afspraak te zijn. Bovendien voel je je misschien in de eerste plaats niet 
lekker. 
 

En als je eerder stressvolle ervaringen bij de dokter hebt gehad, voel je je misschien nog angstiger om terug te 
komen. 
 

Voor sommige mensen verhoogt het zien van de dokter hun bloeddruk tijdens de afspraak. Het wordt het 'witte 
jassyndroom' genoemd. Dit kan ook gebeuren bij mensen die meestal een gezonde bloeddruk hebben. 
 

Het is normaal om nerveus te zijn over het zien van de dokter, of je nu een persoonlijke of telefonische 
afspraak hebt. Maar het is belangrijk dat uw angst uw medische zorg niet in de weg staat. Regelmatig naar je 
dokter gaan is een belangrijk onderdeel van gezond blijven. U kunt uw bezoek aan de dokter gemakkelijker 
maken op de volgende manieren: 
 

• Breng een lijst met gesprekspunten mee 
• Maak foto's van al je medicijnen 
• Kies een tijd die voor jou werkt 
• Neem iemand mee 
• Houd jezelf bezig in de wachtkamer 
• Vertel je dokter over je angsten 

 

Ten slotte, als de strategieën hier niet helpen om je angst te verlichten, kan het nuttig zijn om ondersteuning te 
krijgen van een therapeut. Onthoud dat je dokter je bondgenoot is. Je kunt je op je gemak voelen als je ze 
vertelt dat je nerveus bent over de afspraak. 
 

Echt, het helpt! 
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We rijden rechtstreeks naar Rotterdam waar u aan boord gaat bij 
Spido voor een havenrondvaart. Vanaf het water ziet u de mooie 
skyline van de stad en hoe hard er gewerkt wordt in de haven. 

Aan boord krijgt u een kopje koffie/thee met gebak aangeboden. 
Teruggekeerd aan wal stapt u weer in de touringcar en rijden we 
naar restaurant Ketelbinkie voor een goed verzorgde koffietafel met 
kroket. Dan rijden we naar Miniworld Rotterdam voor een bezoek. 
Miniworld Rotterdam is de grootste overdekte miniatuurwereld in 
Nederland. U raakt niet uitgekeken, want er gebeurt van alles: 
treinen rijden af en aan, auto’s en vrachtwagens vullen de stad en 
schepen meren aan in de enorme haven. Alles is tot in de kleinste 
details op schaal gemaakt. Zelfs de tijd is op schaal: iedere 24 

minuten begint het te schemeren en is 
de stad een poosje in het donker te 
zien. Na dit bezoek nemen we 
afscheid van Rotterdam en rijden we 
huiswaarts. 

Het doorgaan van deze schitterende, geheel verzorgde groepsreis is onder 
voorbehoud van voldoende deelnemers, maar “vol=vol”. Aanmelden kan: 
 

1. Door het invullen en in één van de twee onderstaande 
brievenbussen stoppen van de aanmeldstrook bij een KBO-bestuurslid: 
a. Anneke Bontekoe, Kerkplein 28 (S.v.p. in een enveloppe) 
b. Kees Borst, Houtsingel 8 (S.v.p. in een enveloppe) 

2. De aanmeldstrook mailen naar kees@kboboskoop.nl 
 

De kosten zijn all-in € 76,50 per persoon. 
De dagtocht gaat door bij een minimaal noodzakelijk 
aantal deelnemers. Aanmelden voor 15 juni. 
Na 30 juni krijgt u per brief te horen of de reis 
doorgaat. In de brief staat ook vermeld 
hoe u kunt betalen 
 

Rolstoel en rollator zijn welkom 
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Aanmelding deelnemer(s
) aan de KBO-uitg

aansdag 2025 
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Vrijd
ag 29     

augustus 

KETELBINKIE 
SPIDO 

MINIWORLD 

Met deze oproep hebben we uitgenodigd om deel te nemen 
aan de jaarlijkse KBO UITGAANSDAG. 

Nou, dat hebben we geweten. Massaal stroomde de 
aanmeldingen via brievenbussen en e-mail binnen. 

Dat is niet alleen fijn voor de deelnemers, die we hierbij dus 
kunnen melden dat de trip door gaat. 

Maar ook fijn voor de organisator, die nu kan doorpakken 
met het vastleggen en informeren. 

Iedereen die zich heeft aangemeld krijgt binnenkort een 
briefje door de brievenbus met daarin de noodzakelijke 
informatie om de dag succesvol te laten verlopen. 

De juiste plaats en tijd van vertrekken en hoeveel en waar u 
kunt betalen. We hebben zorgvuldig bijgehouden wie zich 
heeft aangemeld. 

Allemaal bedankt voor de enthousiaste aanmeldingen. We 
gaan er een mooie dag van maken met elkaar. 

Weer z’n leuke activiteit van KBO Boskoop 

Met deze oproep in het KBO Journaal van mei 2025 hebben wij u uitgenodigd deel te komen nemen aan de 
lessen stoelyoga.  En ook dat hebben we geweten. 

Nadat we een jaar geleden schoorvoetend waren begonnen met deze voor senioren fantastische 
bewegingsoefeningen hebben we ons kunnen verheugen in een steeds maar groeiend aantal deelnemers. 
Waren het aanvankelijk alleen maar dames, inmiddels hebben ook enkele mannen de weg naar de 
parochiezaal op vrijdagmorgen gevonden. En, zo blijkt, met grote tevredenheid. 

Bij alle door ons georganiseerde activiteiten ontstaat er in relatie tot de kosten altijd een break-even point 
als het gaat om de financiële bijdrage die we de deelnemers moeten vragen. Meestal is de regel daarbij 
“hoe meer zielen hoe meer vreugd”. Yoga heeft wel de bijkomstigheid dat de groep niet te groot kan zijn. En 
hier wringt de schoen als we zien dat het aantal deelnemers almaar toe neemt. 

Daarom hebben we in overleg met de yogalerares besloten om op de vrijdagmorgen twee sessies te gaan 
geven. Wat weer met zich meebrengt dat er weer ruimte is voor (nog) meer liefhebbers. 

Dus .... als u nog twijfelt zou ik nog een keer willen zeggen “niet twijfelen maar DOEN”. 

Aanmelden kan nog steeds. Zie hiervoor het bovenstaande blok. 

 

Weer z’n leuke activiteit van KBO Boskoop 
 

 

 

KBO Boskoop    Zit Yoga voor senioren 

 

KBO Boskoop    Zit Yoga voor senioren 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Belangenbehartiging 

© Het OSO behartigt de belangen van alle 
Alphense senioren en wil hen een stem 
geven, omdat: 

© zij deel uitmaken van een inclusieve 
samenleving 

© zij zo lang mogelijk zelfstandig moeten 
kunnen functioneren in de Alphense 
samenleving 

© betaalbare, seniorvriendelijke 
woonvormen en betere 
zorgvoorzieningen thuis voor hen nodig 
zijn 
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Op 23 september organiseert OSO een 
verkiezingsdebat met de politieke partijen in 
Alphen aan den Rijn. Waar dit plaatsvind is 
op dit moment nog niet bekend. Ook de 
onderwerpen die op de agenda komen 
moeten in overleg met de OSO-partners nog 
worden vastgesteld. 
 

Dit verkiezingsdebat met de politieke partijen 
zal worden gehouden ter voorbereiding van 
de gemeenteraadsverkiezingen volgend 
voorjaar. Doel ervan is dat de belangen van 
de ouderen van de gemeente Alphen aan den 
Rijn onder de aandacht worden gebracht. 
Nadere informatie melden we in het volgende 
journaal. 

NOTEER ALVAST DE DATUM ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuws uit de provincie 
KBO-Zuid-Holland is een vereniging met een Algemene Vergadering, waarvan alle 41 lokale 
afdelingen lid zijn. Het Bondsbestuur heeft een Dagelijks Bestuur/Agendacommissie met een 
voorzitter, secretaris en penningmeester. De andere leden van het Bondsbestuur zijn de 
vertegenwoordigers van de regio’s in Zuid-Holland. In de regio’s vindt het overleg en de 
samenwerking tussen afdelingen plaats. KBO Boskoop is een van de 41 lokale afdelingen. 

Ook bij de KBO ZH spelen personele problemen. Paul Clabbers ‘secretaris’ zou aftreden, maar is bereid gevonden nog een 
termijn van vier jaar door te gaan. 
 

Er is een presentatie van de seniorencoalitie gehouden. Dit is een samenstelling van diverse ouderenbonden / verenigingen. 
 

Het Projectbureau voor ‘bestuurskracht’, waarvoor men 5 afdelingen zocht om te helpen met financiële ondersteuning te 
leveren, gaat van start met 3 afdelingen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weekendje weg met de KBO. 
 

In het weekeinde van 10 tot en met 12 oktober willen we bij voldoende deelname weer een 
uitstapje organiseren om met elkaar te bridgen, te klaverjassen of te rummikuppen. Net als vorig 
jaar is de locatie Hotel Het Trefpunt in Made. Het hotel ligt pal in het centrum van deze leuke 
kleine plaats. En Made ligt weer tegen het randje van de Biesbosch en vlak bij Breda. 
 

Het arrangement is eigenlijk hetzelfde als vorig jaar en omvat: 
 

ü 2 persoonskamer met douche, toilet, KTV en telefoon 
ü Uitgebreid ontbijtbuffet op zaterdag en zondag 
ü Gevarieerd koud / warm buffet vrijdag 
ü 3 gangen diner met keuze uit vlees en vis op zaterdag 
ü Lunchbuffet op de zondag 
ü Koffie / thee voor aanvang avondzitting  
ü Bittergarnituur bij de spelletjes 
ü De kamers zijn beschikbaar van vrijdag 15.00 uur tot zondag 10.00 uur 
ü Spelmomenten zijn op vrijdagavond, zaterdagavond en zondagmorgen 
ü De meeste kamers zijn met de lift te bereiken 

 

De consumpties zijn niet inbegrepen. Die worden genoteerd op een consumptiekaart die u 
ontvangt bij het inchecken.  
 

Het hotel beschikt over 38 kamers. Er is een beperkt aantal 1-persoons kamers. De beheerder 
heeft ons derhalve gevraagd de 2-persoonskamers ook zoveel mogelijk door 2 personen in te 
zetten. Bent u alleen, probeer dan iemand op te zoeken met wie u een 2-persoonskamer wilt 
delen. 
 

Er is te weinig animo voor collectief busvervoer waardoor we ons niet voor een acceptabel bedrag 
in een touringcar naar Made kunnen laten rijden. Heeft u geen eigen vervoer probeert u dan zelf 
iemand te vinden met wie u naar Made mee kunt rijden.  
 

De zaterdag kan door eenieder zelf worden ingevuld. Vanuit het hotel zijn er diverse 
mogelijkheden zoals fietsen (via hotel zijn fietsen te huur), rondvaart Biesbos, bezoek aan een 
struisvogelboerderij of gewoon een dagje naar Breda met het openbaar vervoer. 
 

De kosten voor dit arrangement per persoon zoals hierboven omschreven: 
§ voor een 2-persoonskamer  € 175,-- 
§ voor een 1-persoons budgetkamer € 175,-- 
§ voor een 1-persoonskamer  € 245,-- 

 

Wij willen graag weten wie en hoeveel mensen meegaan op dit weekend. U kunt zich opgeven bij 
Frits Oudijk, bij voorkeur per mail penningmeester@kboboskoop.nl of tel 0182-202077. Geef 
daarbij aan: 

• of u een één- of twee persoonskamer wilt 
• wie uw kamergenoot is 
• aan welke activiteit u wilt deelnemen 
• wie uw bridgepartner is.   

 

De inschrijvingen worden afgehandeld op 
volgorde van ontvangst.  Meld u spoedig aan. 
Voorkom teleurstellingen want ‘vol is vol’ / ‘wie 
het eerst komt het eerst maalt’. 
 
Na opgave krijgt u t.z.t. een nota met het bedrag 
afhankelijk van uw keuze.  
 

NB. Omdat er van tevoren afspraken gemaakt moeten worden met hotel en andere zaken, zullen 
na definitieve aanmeldingen eventuele annuleringen niet gehonoreerd kunnen worden. Het is dan 
ook verstandig om een annuleringsverzekering af te sluiten. 
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Weekendje Weg met KBO Boskoop.. 
 

Met deze oproep hebben we u uitgenodigd deel te nemen 
aan het “Weekendje Weg met KBO Boskoop”. 
 

Dat hebben we geweten. Al snel kwamen de eerste 
aanmeldingen binnen en binnen mum van tijd liepen de 
beschikbare hotelkamers bijna allemaal vol. 
 

Hotelkamers van hotel Het Trefpunt in Maden. Van 10 tot en 
met 12 oktober het bolwerk waar leden van de KBO Boskoop 
zich terugtrekken. Voor het inmiddels niet meer weg te 
denken gezellig samenkomen om te bridgen, klaverjassen 
en rummikuppen. Spelvormen die de basis vormen voor een 
ontspannen en rustgevend weekend. Naast de “strijd” op de 
speeltafels is er ook ruimte om er even op uit te trekken en 
ook de inwendige mens komt niets te kort. 
 

Geeft deze informatie om alsnog te besluiten mee te willen 
gaan? Meld u dan per e-mail snel aan bij Frits Oudijk.  

 

penningmeester@kboboskoop.nl 
 

Die zal dan bekijken of er nog een kamer beschikbaar is. 
 

Weer z’n leuke activiteit van KBO Boskoop 
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Perenbloesem 
 
Ik was pas vier toen wij naar Ederveen verhuisde 
En in het begin was ik verschrikkelijk alleen 
Ik was de stad gewend met circus, trams en bioscopen 
En nu opeens alleen maar gras en wolken, vee en sloten om mij heen 
Het was achtenveertig toen mijn ouders gingen scheiden 
Wij waren arm, het meeste was nog op de bon 
En mijn moeder vond een baan als huishoudster om voor ons twee te zorgen 
Waarna de tijd die ik de perenbloesem jaren noemde begon 

De tijd van perenbloesem was een tijd van onvervuld verlangen 
Zonder rechten, zonder eisen want die had je niet als kind 
Je moest naar school en naar de kerk met zijn psalmen en gezangen 
Waar de god der wrake heerste met een ijzig schrikbewind 
Volgens de dominee was god ook goedertierend 
Omdat voor Christenen de hemel open stond 
Toen ik hem vroeg of dat dan ook gold voor de dieren 
Was het antwoord nee, dat vond ik zo zielig voor mijn hond 

Ederveen, gereformeerd en vaak bekrompen 
Elke dag een dik uur lopen naar de school van meester Spek 
Op mijn stugge houten blank geschuurde klompen 
En het zakje boterhammen aan een koordje rond mijn nek 
.......... Ederveen 

De tijd van perenbloesem was toch ook een tijd van licht en ruimte 
Elk seizoen zijn eigen geuren, gras en bloemen, hooi en mest 
De tijd bestond wel maar het was anders, alles had zijn eigen tempo 
Ieder dier zijn eigen plek, een stal, een kooi, een hok, een nest 
Als ik uit school kwam dan was mijn moeder daar 
Dan had ze altijd de thee op het waxinelichtje staan 
Ze hield van mij maar voor het dorp bleef zij die stadse 
Die schoenen droeg en van haar man af was gegaan 

Ederveen, een beetje stug en achterdochtig 
Tussen de velden vol met koeien, bieten, aardappels en graan 
Je kon zo liefelijk zijn en tevens zo hardvochtig 
Voor wie er plotseling alleen met zijn problemen kwam te staan 
.......... Ederveen 

Die tijd van perenbloesem heeft mijn toekomst fundament gegeven 
Maar de wereld van mijn moeder zakte weg in een moeras 
Ze had geen keuze maar het was beslist niet haar manier van leven 
En dat snapte ik pas lang nadat ze overleden was 
Vlak na de oorlog was gescheiden zijn een schande 
En ook om mij zal ze de stad wel zijn ontvlucht 
Maar toen het noodlot haar in Ederveen liet stranden 
Moet ze vaak hebben gedacht: Oh God, ik stik in dit gehucht 

Ederveen, het dorpste dorp van alle dorpen 
Ik heb er lezen, schrijven, rekenen en schuldbesef geleerd 
En echt, de goede kanten heb ik nooit verworpen 
Maar ik weet wel, als God bestaat, dan is hij niet gereformeerd 

Robert Long 
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Voorkade, vroeger en nu. 
 

Op de foto van de Voorkade rond 
1890, afkomstig uit 'Contrastvolle 
beelden van Boskoop Vroeger en Nu’ 
( uitgegeven door Ewout Bulk ) zien we 
de nog smalle Gouwe. 
Geheel links de oude 
Gemeenteschool, die in 1901 werd 
afgebroken. Rechts op de voorgrond 
de voormalige pastorie van de 
Remonstrantse Gereformeerde 
Gemeente. 
 

De Remonstranten waren in 1619 de 
eerste afsplitsing van de 
Gereformeerde ( nu Hervormde ) Kerk. 
De eerste Remonstrantse Kerk van 
Boskoop stond overigens op het  
grondgebied van de gemeente Noord- 
Waddinxveen, waartoe de Barendstraat destijds behoorde. Toen deze kerk wel erg 
oud werd, werd besloten tot nieuwbouw aan de Voorkade. Deze kerk heeft van 1801 tot 1932 gefunctioneerd. 
Hoewel er al in 1796 sprake was van een zekere mate van godsdienstvrijheid had de kerk aan de Voorkade 
nog steeds heel veel weg van een zogenaamde schuilkerk. 
We zien verder een ongekend groot schip aangemeerd liggen. 
Van de verdere bebouwing aan de Voorkade zijn verschillende panden nog altijd aanwezig en bewoond.  
 

Op de foto van heden zien we enkele woningen die gebouwd zijn door de provincie en bestemd waren voor 
het personeel van de hefbrug. Omdat dit personeel dicht bij de brug woonde werd het niet nodig geacht dat 
een brugwachtershuisje voorzien was van een toilet. Zelfs een eenvoudig fonteintje ontbrak Even naar huis 
was immers geen probleem. In de jaren tachtig werden steeds meer bruggen op afstand bediend. In die tijd 
werden ook de woningen te koop aangeboden aan de brugwachters en de monteurs. Met de opbrengst van 
deze verkoop werd de ontwikkeling van het op afstand bedienen mede gefinancierd. Brugwachters hebben 
wel gekscherend gezegd dat zij het verdwijnen van  hun beroep zelf hebben betaald. Dat de provincie heel 
zuinig was blijkt ook uit het feit dat er 
voor het gehele personeel van een brug 
slechts één overall beschikbaar was. 
 

Begin jaren vijftig zijn er van lieverlee op 
dat gebied de nodige verbeteringen 
gekomen, en nu? 
 

Of er voor het brugwachtershuisje een 
andere functie gevonden zal worden is 
niet bekend. 
 

En wij Boskopers blijven, al of niet 
geduldig, voor ons Rijksmonument 
wachten. 
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Sophie en Harco Hagen

Alberdingk Thijmlaan 1

2741 AA Waddinxveen

www.noahurb.nl
mail@noahurb.nl

Begeleiding met zorg en toewijding

Verzorging van de uitvaart

in alle rust

met persoonlijke betrokkenheid  

24/7 bereikbaar en beschikbaar

0182 - 615 000
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BRIDGE: Elke maandag-, woensdag- en donderdagmiddag vanaf 13:30 uur. 
In de parochiezaal aan de A.P. van Neslaan. Woensdag 28 mei is de laatste keer voor de zomerstop. 
Vanaf maandag 1 september start de competitie weer. 
Zomerbridge vanaf donderdag 12 juni tot en met donderdag 28 augustus. 

Info.: Frits Oudijk penningmeester@kboboskoop.nl 

KOERSBAL: Elke vrijdagmiddag vanaf 13:30 uur. 
In de parochiezaal aan de A.P. van Neslaan. 
In de maanden juli en augustus is er geen koersbal. Vrijdag 27 juni is de laatste middag en er wordt 
weer begonnen op vrijdag 5 september.            Info.: Wim Vermeulen wimentrudy@casema.nl 

BADMINTON: Elke maandagmorgen van 09:30 tot 10:30 uur. 
In MFC De Plataan, Snijdelwijklaan 2, Boskoop. 
Maandag 14 juli is de laatste keer voor de zomerstop. Vanaf  maandag 1 september vliegen de 
shuttles weer.     Info.: Louis Stolwijk tel. 0172 215197  

ONTSPANNINGSMIDDAG: Klaverjassen en Rummikub. Op dinsdagmiddag om de twee weken vanaf 
14:30 uur. In de parochiezaal aan de A.P. van Neslaan. 
In juli vallen de  dagen op dinsdagen 8 en 22 juli. In augustus op de dinsdagen 5 en 19 augustus. 
    Info.: Leo van der Laan 0172 217589 

NORDIC WALKEN: maandagmorgen, 
om 09:30 uur. Meestal vanaf de 
parkeerplaats van de A.P. van Neslaan. 
Info.: Joke Waser, tel. 06-30652244 

SCHILDEREN: Donderdagmorgen om 
09:30 uur. In de parochiezaal aan de A.P. 
van Neslaan. De cursus van 10 lessen 
loopt van 2 oktober t/m 4 december. 

 

KBO Boskoop    Zit Yoga voor senioren 

STOELYOGA: vrijdagmorgen, van 
10:00 tot 11:00 uur. In de parochiezaal 
aan de A.P. van Neslaan. 

Info.: Vera Groen 0182-395982 

Alle data en tijden zijn onder voorbehoud. 
Wijzigingen voorbehouden. In voorkomende gevallen kunt u het 

beste contact opnemen met de spelleider 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
12 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hierbij bestel ik ......... stuks (aantal invullen) van de verzamelde werken 

“De Tik van Dick” , Prijs € 12,95 per stuk. 
 

Na ontvangst van de rekening betaal ik het verschuldigde bedrag waarna ik de uitgave 

uiterlijk 15 november krijg thuisbezorgd. 
 

Naam:....................................................................................................................................................................................................................................... 

Adres:....................................................................................................................................................................................................................................... 

Telefoonnummer:.............................................................................................................................................................................................. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nee, dit is geen gewone Tik van Dick. 
 

Hier presenteren we u een heel bijzondere uitgave van KBO Boskoop. 
 

Binnenkort verschijnt het KBO Journaal met de 50ste Tik van Dick. Een bijzondere mijlpaal van een 
bijzondere rubriek. 
 

De, zoals blijkt uit de vele reacties die we maandelijks ontvangen, zeer gewaardeerde rubriek van Dick de 
Gunst gaan we daarom bundelen. 
 

Vijftig Tikken in een mooi uitgevoerde kleurendruk, in een stevige omslag en gelijmd samengevoegd tot 
een waardevol naslagwerk over oud en nieuw Boskoop. 
 

Dat lijkt niet meer op een verzameling Tikken, maar mag met eerbied een Klap worden genoemd. 
Deze Klapper kunnen we in de voorverkoop aanbieden voor € 12,95. 
 

Bestellen? Vul alle gegevens in op de onderstaande strook. Deze kunt u (s.v.p. in een envelop) inleveren 
door de brievenbus van: Anneke Bontekoe Kerkplein 28, Boskoop. 
    Kees Borst, Houtsingel 8, Boskoop. 
 

Bestelt u voor 31 augustus dan deelt u mee in de eerste druk en krijgt u gratis de bonus “40 recepten van 
Paulien”. 
 

Wij zorgen er dan voor dat uw bestelling uiterlijk 15 november bij u wordt thuis bezorgd, mooi op tijd om 
hem in te zetten als cadeau voor de feestdagen. 
 

Voor de kookliefhebbers. 
In de eerste druk plaatsen we ook 40 recepten 
uit de rubriek “Wat eten we vandaag” 
Uit “koken met het hart” van Paulien. 
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Schoonheid in Verval     Op de bovenste foto zien we de pakloods  
         van N.V. v/h OTTO & ZONEN, aan het  
         Reijerskoop. Rechts van de loods het nog  
         steeds bestaande kantoortje, inmiddels een 
         gemeentelijk monument en niet meer als  
         kantoor in gebruik. Deze loods kwam in het 
         begin van de twintigste eeuw in de plaats  
         van de loods van (de zwagers) Otto &  
         Hardijzer, een firma waar Otto & Zn uit  
         voortgekomen is. 
         Voor de loods de volledige personele  
         bezetting die klaar staat om een zending  
         bomen, met bestemming Canada, in de bok 
         te zetten. 
         In deze loods is de Hamamelis intermedia  
         'Winter Beauty' ontwikkeld. Deze plant kreeg 
         in 1964 een Getuigschrift van Verdienste met 
de aantekening van “recht op herkeuring voor een hogere bekroning”  Of destijds van dit recht gebruik werd 
gemaakt, hebben we niet kunnen achterhalen. Dendroflora was in 1980 van mening  dat genoemde 
Hamamelis nogal vorstgevoelig bleek te zijn. Desondanks is de plant nog steeds bij diverse tuincentra 
verkrijgbaar. 
 

Begin 1965 verandert de Biezen van een 
smalle straat met aan beide kanten een 
sloot in de Biezen zoals we die nu 
kennen. In 1973 besloot Otto & Zn een 
nieuwe, stenen pakloods te bouwen aan 
de Biezen. Een pakloods met inpandig 
een kantoor. Loods en kantoor aan het 
Reijerskoop werden overbodig. Het 
kantoor is nog enige tijd aan derden 
verhuurd en als kantoor in gebruik 
gebleven. Voor de loods werd 
aanvankelijk een andere bestemming 
gevonden. De bomenzoeker van Otto 
was lid van de vrijwillige brandweer. 
De oude loods kon prachtig dienen als 
oefenproject van die brandweer. 
De dakspanten werden bij voorbaat al 
gedeeltelijk ingezaagd, waardoor bij de brand het dak de loods in zou vallen. Helaas, ook toen lekten er al 
dingen uit. Bewoners van de Tuinstraat maakten bezwaar tegen de plannen en de oefening werd afgeblazen. 
De loods werd toen gesloopt en op eigen terrein in gedeelten verbrand en nu zonder de brandweer. 
Door het inzagen van de dakspanten was het gevaarlijk om in de loods te komen, waardoor het slopen een vrij 
langdurig en lastig karwei geworden is, 
Op de onderste foto zien we het heden. Het ligt in de bedoeling dat de handel van Otto & Zn wordt verkocht en 
voortgezet. De tuin, zoals we die nu als grasland zien, is aangeboden aan de bewoners van de Tuinstraat. 
Er is de nodige belangstelling, maar zo'n overdracht gaat nooit geheel vanzelf. We zullen dus even geduld 
moeten hebben en dat is een schone zaak. 
 

Deze Tik over een pakloods geeft ons mooi de gelegenheid u te wijzen op de expositie Schoonheid in Verval van 
Rieni Stolwijk- van der Zon in het Boomkwerijmuseum, met foto's en pentekeningen van nog bestaande of inmiddels 

verdwenen loodsjes. Nog tot 12 februari te bekijken. 
 

Bij het ter perse gaan van dit Journaal is nog onduidelijk of de corona maatregelen een museumbezoek 
wel mogelijk maken. Voor meer duidelijkheid kunt u bellen met het Boomkwekerijmuseum 217756 
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Van Weegpad naar Torenpad 
In 1919 werd begonnen met het 
verbreden van de Zijde door de 
sloot langs deze straat te dempen. 
In eerste instantie het gedeelte 
vanaf de Dorpsstraat tot 
huisnummer 33. Drie jaar later 
kwam men tot Zijde 47. Doordat niet 
alle huiseigenaren mee wilden 
werken konden de plannen om tot 
demping over te gaan tot aan de 
Roemer niet doorgaan. Degenen 
die wel bereid waren om mee te 
werken bedongen dat hun 
resterende eigendom van de weg 
gescheiden zou worden door een 
onderheid muurtje-met-hek. 

 

Deze 'kostbare terreinafscheidingen' zijn nog steeds aanwezig. 
Na het dempen van de sloot moest er voor vervangend water worden gezorgd. Dit omdat het 
vervoer van bomen nog grotendeels over water plaatsvond. Er werd daarom een breed water 
gegraven vanaf de Zijde ( nu rotonde ) tot aan de Burgemeester Colijnstraat ( nu tegenover 
Hoogduijn ) Voor de daar tuinende kwekers werd een weegpad aangelegd  met in totaal 26 
loopbruggetjes. Niet zelden niet meer dan een smalle plank, die er tot begin jaren tachtig hebben 
gelegen. 
 

Toen werd ook deze sloot gedempt en werd begonnen met de woningbouw aan het Torenpad  
Kwekers aan het voormalige weegpad waren o.a. Vuyk van Nes, Gebr. Jongejan, Koos v.d. Akker en 
Harry Struve, als opvolger van Hooftman en Ottolander. ( zie ook ”Van Rastede tot Kerkje”) Op de 
foto van heden zien we niet alleen het Torenpad, maar ook de bebouwing van latere jaren. 
 

De Hervormde school had langs het 
weegpad een schoolplein voor 
leerlingen vanaf de tweede klas. 
Klaar-overs hadden hier een taak bij 
het oversteken van de Zijde. 
Bij de school was een plein voor de 
eerstejaars, die de drukke Zijde niet 
over hoefden te steken. Zoals alle 
oude scholen is ook deze school 
gesloopt. Slechts het huis van het 
Hoofd der School, de vroegere 
bovenmeester, is nog aanwezig. 
 

De foto van het weegpad is afkomstig 
uit 'Vroeger en Nu, contrastvolle 
beelden van Boskoop'  ( door E.M. 
Bulk ) en geplaatst met toestemming 
van de uitgever ( Boskoopse 

Handelsdrukkerij )  Deze Tik is mede gebaseerd op het door Gé Vaartjes geschreven 'Zijdelings' 
uitgegeven na de reconstructie van de Zijde in 2003. 
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De Heren van Amstel waren beeldbepalend. 
 

Op de eerste foto (wederom uit 
het archief van de HVB) zien 
we het Reijerskoop van veel 
meer dan honderd jaar 
geleden. Rechts het bruggetje 
naar het Biezenweegje (nu de 
Rozenlaan) en links de brug 
naar de begraafplaats. 
 

De boom, met beschermhekje, 
is een Wilhelminaboom, geplant 
in 1898 ter gelegenheid van de 
inhuldiging van koningin 
Wilhelmina. Voor alle 
duidelijkheid: In Nederland 
wordt een koning of koningin 
niet gekroond, maar 
ingehuldigd. 
Een inhuldiging is een seculiere ceremonie en dat ligt dus voor de hand in een land waar kerk en 
staat gescheiden zijn. Bij een kroning worden de regels van de kerk gevolgd. 
 

Duidelijk in beeld de oude Rooms-Katholieke Kerk en de oude Nederlands Hervormde kerk. Beide al 
geruime tijd verdwenen. Dat geldt ook voor de sloten die we aan beide van de straat nog zien. Een 
klein restje is nog altijd wel aanwezig. Dat geldt ook voor een klein stukje van de bebouwing in het 
midden van de foto. 
 

Wel aanwezig en ook nog als vaarwater in gebruik is de sloot aan de noordkant van het Reijerskoop. 
Reijerskoop en Zijde dienden heel ruim achthonderd jaar geleden als basis van de ontginning. 
 

Zoals we vorige maand schreven werd in Boskoop-Noord afgewaterd op het stroomgebied van de 
Oude Rijn. Alle huizen aan de noordkant van Zijde en Reijerskoop staan daardoor op door sloten 
gescheiden kavels. Dit in tegenstelling tot de zuidkant van het Reijerskoop. Van Vip Kids (eerder van 
Dam en nog eerder Hotel Klaassen) staan de huizen vrijwel aan elkaar gebouwd. 
 

Toen Boskoop zuid-oost ontgonnen 
werd, was de Gouwe inmiddels breed 
genoeg om op af te wateren. Vandaar 
dat de ontging daar in west-oost-
richting plaats vond. Ten oosten van 
de Lansing werd niet meer door de 
Heren van Amstel ontgonnen, maar 
door de Heren van Foreest, Zij gaven  
er de voorkeur aan om richting de 
Hollandse IJssel af te wateren en dat 
is ook in de bebouwing terug te zien. 
 

Op de tweede foto 
zien we Reijerskoop 
zoals we het allemaal 
kennen. 
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Verenigingsgebouw wordt appartementencomplex 'De Rozenburcht' 
 
Wanneer in 1910 pastoor Daalmans 
tot pastoor van Boskoop wordt 
benoemd heeft nog niemand een idee 
welk belangrijk stempel hij op de 
Rooms-Katholieke gemeenschap zou 
gaan drukken. 
Daalmans, telg uit de bekende 
Goudse wasserijfamilie 
( Fluwelensingel ) zou tot zijn dood, in 
1935, pastoor in Boskoop blijven. 
 

Vóór Boskoop 'stond' Daalmans in 
Hoek van Holland, waar hij vanwege 
zijn moedig gedrag bij de ramp met de 
'Berlin” een koninklijke onderscheiding 
in ontvangst mocht nemen. 

Ten gevolge van diverse branden en bombardementen in Hoek van Holland zijn daar helaas geen 
nadere gegevens over bewaard gebleven. 
 

Om meer activiteiten te kunnen ontplooien denkt het kerkbestuur eraan om een gebouw te stichten 
dat daar geschikt voor is. Er wordt een kavel gevonden aan de Biezenweg ( nu Rozenlaan ) . 
Er wordt contact opgenomen met architect Jos Margry, geen onbekende op het gebied van 
katholieke kerken. Op 3 februari 1912 vraagt Margry aan de gemeente toestemming voor het bouwen 
van 'een patronaatsgebouw met conciërgewoning'. 
 

Of er in die tijd al sprake was van een 
bezwaartermijn omgevingsvergunning 
is niet bekend. Wel dat al op 8 februari 
een bouwvergunning werd afgegeven.  
 

Op 25 maart ging de eerste paal de 
grond in en op 23 november verricht 
pastoor Daalmans de officiële 
opening. 
 

Velen hebben daarna de weg naar het 
Verenigingsgebouw en later de 
Rozenburcht gevonden. 
 

Na het vertrek van de laatste 
eigenaars, de familie Dufais, is het , 
na een grondige verbouwing, nu 
geworden tot een 
appartementencomplex. 
 

De naam 'De Rozenburcht' prijkt weer 
op de, herbouwde, voorgevel. Met dank 
aan de Boskoopse meester-schilder, Sjaak Romijn. Is er toch weer een heel klein, stukje historie 
bewaard gebleven. 
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Bonus! 

Sssssttttt.... Niets tegen 
Dick zeggen, 

het is een verrassing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOSKOOP 
TOEN EN NU 

50 historische foto’s en beelden van nu 

DICK DE GUNST VERTELT ER EEN VERHAAL BIJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOSKOOP TOEN EN NU 50 historische foto’s en beelden van nu 
DICK DE GUNST VERTELT ER EEN VERHAAL BIJ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERJAARDAGEN IN
2025

In juli feliciteren  we onderstaande K.B.O.-ers 
Schoonderwoerd-v.Leeuwen, A.G. 01-07
Heijmans-Knoops, M.A.H.J. 01-07
Falkmann-van der Togt, C.E. 01-07
Verkade, J. 02-07
Klijn-Vink, C.P. 02-07
Herk-Tom, W. van 02-07
Waser-de Bruin, J. 03-07
Stolwijk-van Lon, E.M. 03-07
Brand, A.C.A. 06-07
Werf-Kneppers, C.J. van der 06-07
Wind, J. van der 06-07
Nieuwesteeg-Toor, J.H.M. 06-07
Verschoor-Roos, R. 07-07
Vliet-Rietveld, M.J.C. van de 09-07
Pouw, B.P.J. 09-07
Rentes, L. 13-07
Steenkamer, Th.J. 15-07
Hoogendoorn-Harlaar, N.C. 18-07
Steenwinkel, A.C. 18-07
Keijzer-Sarneel, A.L.M. 19-07

Rijswijk-Ruiter, B. van 19-07
Favata, M. 19-07
Rijnbeek-Meijer, A.M. 21-07
Vermeulen-Rietveld, J.M. 22-07
Korver, L.A.C. 22-07
Geers-van Voskuilen, W. 22-07
Snabel-Blanchard, M. 23-07
Roos, C.T. 24-07
Peters-v.d.Toorn, J. 26-07
Persoon-Vijverberg, J. 28-07
Lindeboom, M.H.A. 28-07
Gelder, J. de 29-07
Stolwijk, A.H. 29-07
Verlaan-van Hevelingen, E.M. 29-07
Nieuwendijk-v.d.Bosch, E.M. v.d. 29-07
Geerts-Kip, M.G. 30-07
Ooms, G. 30-07
Salyakova, G. 30-07
Vergeer, A.M.M. 31-07

In augustus feliciteren  we onderstaande K.B.O.-ers 
Vermeulen-Kleiweg, G.A.A. 02-08
Veen-Bazen, C.A. van 02-08
Hooftman-Bruins, W.J. 02-08
Redegeld, H.A. 03-08
Rodenburg-Houtman, H.M. 04-08
Leeuwen-Mens, M.H. van 07-08
Nederhof-Verbakel, Th.A.M. 07-08
Poel-Hoogervorst, J.M.H. v.d. 08-08
Vermeer-Bosman, N. 09-08
Jägers, C.A.C. 09-08
Geers, M.G. 11-08
Fase, J. 13-08
Michel - Palman, J.W. 14-08
Kraan-Heijboer, J.M. 14-08
Verbeij-van Vliet, B. 14-08
Nix, M.L. 15-08
Rijnbeek-Gordijn, T.H.M. 15-08
Kok-Pannekeet, J.A.M. 17-08

Louwers, M.A.M. 17-08
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Paulien kookt puur en vegetarisch. 
Als kok voor yoga- en meditatieretraites biedt ze met haar 

maaltijden voeding voor lichaam en ziel. 
Daarnaast is ze yogadocent en 
moeder van 3 prachtige pubers. 
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“Een leven 
zonder boeken is 

onleefbaar” 
 

Erasmus 
 

Deze moet u 
gelezen hebben 

De Keizer van Gladness 
 

Op een late zomeravond staat de 
negentienjarige Hai op de rand van een brug in 
het stadje East Gladness, klaar om te springen. 
Dan hoort hij iemand aan de overkant van de 
rivier roepen. De stem is van Grazina, een 
bejaarde weduwe die aan dementie lijdt, en die 
hem weet te overtuigen een ander pad te 
kiezen. Ontheemd en zonder opties wordt hij 
noodgedwongen haar mantelzorger. In de loop 
van een jaar ontwikkelt het onwaarschijnlijke 
duo een levens veranderende band, gebaseerd 
op empathie, spirituele bezinning en hartzeer, 
met de kracht om Hai's relatie tot zichzelf, zijn 
familie en een gemeenschap op de rand van de 
afgrond te veranderen. 
 

Langs de cycli van geschiedenis, herinnering en 
tijd, laat Ocean Vuong zien hoe liefde, arbeid en 
eenzaamheid de fundamenten vormen van het 
Amerikaanse leven. Centraal staat een 
gedurfde epische vertelling over wat het 
betekent om aan de rand van de samenleving 
te bestaan en de wonden onder ogen te zien 
die onze collectieve ziel blijven achtervolgen. 
Kenmerken van Vuong's schrijfstijl - het 
vermogen om rauwheid met elegantie te 
verweven door middel van tederheid - zijn volop 
aanwezig in dit verhaal over verlies, hoop en 
hoe ver we zouden gaan om een van de meest 
ongrijpbare zegeningen in het leven te krijgen: 
een tweede kans. 

Ocean Vuong 
 
Ocean Vuong is een veelgeprezen auteur en schrijver. 
Hij is geboren in Saigon, Vietnam, en woont momenteel 
in Northampton, Massachusetts. On Earth We're Briefly 
Gorgeous is zijn debuutroman. 

Marco’s Stoofje 
 

Dit makkelijke en smaakvolle eenpansgerecht heb ik voor het 
eerst gegeten op de camping. Mijn lieve broer Marco maakte het 
en het was een groot succes voor jong en oud. 
Binnen mijn gezin leeft het voort als Marco’s Stoofje. 
Gebruik bij voorkeur de Hindoestaanse masala kruiden zoals te 
zien op de foto, te koop in de meeste supermarkten. Maar 
gewone kerriepoeder kan ook. 
 

zonnebloemolie 
1 grote ui, in ringen 
1 rode paprika, in stukken van 1 cm 
1 eetlepel Hindoestaanse masala curry poeder, of 
kerriepoeder 
2 tomaten, in kleine stukjes 
1 klein pakje/blikje kokosmelk a 200 ml 
3 aardappels, in blokjes van 1,5 cm 
1 winterpeen in dikke plakjes 
200 gr. sperzieboontjes, is stukken 
1 zoete aardappel, in blokjes van 1,5 cm 
1 potje kikkererwten, uitgelekt 

 

Maak alle groenten schoon en snijd in stukken. 
Maak de stukken niet te klein. 
Je kan de stoofpot het best maken in een grote braad- of 
hapjespan. Verwarm de olie op matig vuur en fruit de ui aan. 
Voeg na 3 minuten de paprika en het curry/kerriepoeder toe en 
bak weer een paar minuten. Voeg de stukjes tomaat toe en zet 
het vuur iets zachter. Smoor tot de tomaten helemaal uit elkaar 
gevallen zijn. Voeg dan kokosmelk, zout, aardappels, 
winterpeen en een flinke scheut water toe. Breng aan de kook 
en laat met de deksel op de pan 10 minuten zachtjes koken. 
 

Voeg de zoete aardappel en de sperziebonen toe en kook tot 
alle groenten gaar zijn. Voeg eventueel extra water toe. Nu nog 
de kikkererwten erbij, even doorwarmen en klaar. 
Serveer Marco’s Stoofje in diepe borden of grote kommen. 
 

Tip: Kook een groot blik kokosmelk (400 ml) en vries de helft in 
een bakje in. Handig om een andere keer te gebruiken in een 
curry of soep. 



 

33,50* 
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