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Windakker Windakkers, houtsingels of houtakkers. Dit zijn langgerekte 
eilanden met twee rijen knotbomen. Vroeger waren deze 
belangrijk op boomkwekerijen als bescherming van planten 
tegen weersinvloeden (storm, hagel). Tegenwoordig zijn er 
andere beschermingsmethoden en worden houtakkers vaak 
verwaarloosd, terwijl het belangrijke landschapselementen 
zijn. Achteruitgang is verlies van een voor Boskoop 
belangrijk stukje cultureel historisch erfgoed. Het najaar, 
winter en voorjaar zijn de periode voor onderhoud. Het gaat 
meestal om elzen, essen en wilgen, die dan geknot worden. 
Dat is ongeveer om de zes of zeven jaar (wilgen vaker). 

  Nieuwsbrief van de KBO-afdeling Boskoop. 
De KBO is een organisatie van senioren, die tal van activiteiten ontplooit. 
Deze zijn gericht op het behartigen van de belangen van ouderen en het stimuleren 
van de sociale contacten. Daarmee wil de bond het welzijn van senioren en hun 
participatie in de samenleving bevorderen. 

Deze Maand Juni 2024 

Weekendje weg met de KBO 

minimaal 96 
jaar terug 

3.   Uit de bestuurskamer / Hak op de Tak / Van de voorzitter 
4.   Weekendje weg / gezonde hobby’s voor je brein 
5.   Stoel Yoga / In gesprek over de dag van morgen 
6.   Bloemschikken en die aardige winkelier 
7.   “Op straat” met Guus. 
8/9. Dorpskern, minimaal 96 jaar later 
11.  KBO-activiteitenagenda 
13.  KBO Uitgaansdag 2024 
14.  Verjaardagen 
15.  Boek van de maand / Wat eten we vandaag?. 
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Op straat met Guus 

15 
Potato Pea Salade

Voorzitter: 
Mirjam Bontekoe- van Bohemen 
Zuidkade 96, 2771DP Boskoop 
06 48 14 93 58 
voorzitter@kboboskoop.nl 
 

Secretaris: 
Anneke Bontekoe 
Kerkplein 28, 2771GR Boskoop 
0172 214857 
secretaris@kboboskoop.nl 
 

Penningmeester: 
Frits Oudijk 
Gentiaan 21, 2771SL Boskoop 
0172 212096 
penningmeester@kboboskoop.nl 
 

lid: 
Kees Borst, journaalredactie. 
Houtsingel 8, 2771GM Boskoop. 
0172 230365 
journaal@kboboskoop.nl 
 

lid: 
Vera Groen 
Elzenbroek 1, 2811NX Reeuwijk 
0182 395982 
vera@kboboskoop.nl 
 

Coördinatie bridgen: 
Wim Vermeulen 0172 214673 
 

Coördinatie Badminton 
& bezorging KBO Journaal 
Louis Stolwijk 0172 215197 
 

Coördinatie ontspanningsmiddag 
Leo van der Laan 0172217589 
 

Ledenadministratie 
Frans Boeren 0172 214742 
Voor het doorgeven van 
verhuizingen, opzeggingen en inschrijven 
van nieuwe leden. 
leden@kboboskoop.nl 
 

Ouderen- en belastingadviseurs: 
Coördinator belastingzaken en adviseur 
Dhr. J. van Leeuwen (B) 0172 232739 
Belastingadviseurs: 
Dhr. W. van der Werf (B) 0172 217431 
Dhr. J. Snabel (B) 06 11095939 
Ouderenadviseur en belastingadviseur: 
Mevr. R. Jágers (VOA-B) 0172 210730 
 
 

Stelt u contact bij ziekte op prijs? 
Meldt dit aan het secretariaat. 

De Deadline voor het inleveren van 
kopij voor het  KBO Journaal van juli/augustus is 

Dinsdag 18 juni 
Verschijningsdatum  28 juni 
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En oh ja, pak uw agenda er maar vast bij. Want voor dinsdag15 
oktober hebben we met Vander Klooster mode afgesproken 
weer op bezoek te komen. Zij tonen dan de nieuwe wintercollectie. 

Van de Hak op de Tak 
• De heer Henkes van de KBO Zuidplas, gaat de KBO regio midden Holland 

(waaronder ook Boskoop valt) vertegenwoordigen in het provincie bestuur van KBO 
Zuid Holland. 

• Er wordt onderzocht of het mogelijk is weer een  bridge cursus op te starten. In 
samenwerking met de Boskoopse Bridgeclub. 

• De organisatie van ‘In gesprek over de dag van morgen’ is in volle gang. De datum is 
vastgelegd en de sprekers zijn vastgelegd. 

• Het bloemschikken op 30 april was een groot succes. Gaat zeker opvolging krijgen. 
• Ook de uitgaansdag van vrijdag 6 september is definitief geboekt bij de organisator. 

Een uur na het uitkomen van het vorige KBO Journaal kwam al de eerste 
aanmelding binnen. 

• De commissie “wonen” van de OSO heeft een nieuw lid. De heer Ed Daniels, woonachtig in Boskoop, is 
hierin toegetreden. 

• De eerste serie van 10 lessen “Stoel Yoga” zijn alweer voorbij. Er wordt gekeken of hieraan een vervolg 
gegeven kan worden. 

• Het onderdeel Boskoop is op de website van KBO Zuid Holland maar moeizaam te vinden. Op dit moment 
wordt er gewerkt aan een nieuwe zelfstandige website van KBO Boskoop. 

• Er heeft een informeel kennismaking gesprek plaatsgevonden tussen de besturen 
van KBO Waddinxveen en KBO Boskoop. 

Beste Kbo-leden, 
 

In de bestuurskamer mogen we soms mooie plannetjes maken. Zo is er al een tijd 
terug bedacht om een middag bloemschikken in te plannen. 
 

De geplande datum werd 30 april en dan denk ik direct “Koninginnedag”… 
 

Als kind keek ik altijd met mijn moeder naar hét defilé op Soestdijk. Daar stond dan de 
hele koninklijke familie. Alle provincies trokken voorbij en er werden honderden 
bloemen aangeboden en neer gelegd op de trappen van het bordes. 
 

En ’s avonds mochten we opblijven, we gingen naar ‘het-grote-vuurwerk’ kijken, dat in 
onze gemeente werd afgestoken op een centrale plaats. 
 

Iedere gemeente heeft zo zijn eigen gewoontes en tradities. 
 

Ik heb ontdekt dat in Boskoop eerst de kinderen verzamelen, met prachtig versierde fietsen. Ze fietsen dan naar 
het (voormalig)  gemeentehuis, naar de aubade. Daar wordt muziek gemaakt en gezamenlijk gezongen, ook het 
Boskoops volkslied! Wat was het jammer dat het dit jaar regende. 
Gelukkig werd het later wel weer droog en was het aangenaam vertoeven in het centrum van Boskoop. 
 

Nu even terug naar 30 april 2024. Er hadden veel Kbo-leden ingeschreven voor de middag bloemschikken, 
waardoor we een wachtlijst moesten hanteren…. 
 

De vijftien Kbo-leden die als eerste hadden aangemeld kwamen naar de A.P. van Neslaan en troffen daar een 
mooie setting. De tafels stonden in een caré-opstelling. 
 

Er was gezorgd voor mooie schalen, oase, steekmateriaal enzovoorts. Maar vooral voor een heleboel mooie, 
verse bloemen! 
 

De middag was onder leiding van Heleen van der Werf. 
 

Er werd lekker gekletst over ditjes en datjes. Ik hoorde halverwege de middag al, dat deze activiteit zeker voor 
herhaling vatbaar is.  Heleen had deze middag  goed voorbereid, ze zorgde ervoor dat iedereen met een prachtig 
bloemstuk naar huis ging. Een geslaagde middag! 
 

Hartelijke groeten, 
Mirjam Bontekoe- van Bohemen. 

 
 
 
 
 



8 gezonde hobby’s voor je brein 
 

Verschillende onderzoeken laten zien dat een actief brein de kans op dementie verkleint. Een leuke manier om je 
brein te activeren is met een hobby. Hobby’s helpen je mentaal, fysiek én sociaal actief te blijven. Reden genoeg om 
een nieuwe hobby uit te proberen. Hieronder vind je een aantal ideeën ter inspiratie: 
 

Vogels spotten. Ga de natuur in en ontdek de subtiele verschillen tussen vogelsoorten. Kijk met een verrekijker of 
je de verscheidenheid van hun veren kunt ontdekken. Of luister naar hun unieke zangmelodieën. Begin bijvoorbeeld 
met een gratis cursus van de Vogelbescherming. 
 

Goochelen. Leer goocheltrucs en laat anderen zich verbazen en verwonderen. Op YouTube staan verschillende 
kaarttrucs geschikt voor beginners, waarmee je vandaag al aan de slag kunt gaan. 
 

Boetseren met zoutdeeg. Met 2 kopjes bloem, 1 kopje zout, 1 kopje water en een eetlepel olie maak je thuis zelf 
zoutdeeg. Hier kun je heel veel verschillende vormen mee maken, zoals waxinelichtjeshouders, dierenbeeldjes en 
seizoen decoratie. Je kunt de figuren versieren met kralen, glitters en verf. Bak ze op 100 graden in de oven of laat 
ze een nachtje drogen op de verwarming. Ook leuk om met je (klein)kinderen te doen. 
 

Schilderen op nummer. Geen ervaring met schilderen? Begin dan eens met schilderen op nummer, waarbij elke 
kleur verf bij een genummerd vakje hoort. Doordat je de duidelijke instructies kunt volgen, is dit een ideale manier om 
te ontspannen en je hoofd leeg te maken.  
Tai Chi. Deze eeuwenoude Chinese bewegingskunst is een perfecte manier om – ook op latere leeftijd – fit te 
blijven. Tai Chi verbetert je balans en bevordert innerlijke rust. Steeds meer sportscholen en -verenigingen bieden 
hiervoor lessen aan. 
 

Speelkaartenhuizen bouwen. Stimuleer je geduld en precisie door kaartenhuizen te bouwen en bouw steeds 
grotere structuren. Of spreek samen af en doe een wedstrijdje wie het snelst een bepaalde vorm kan nabouwen. 
 

Stamboomonderzoek. Duik in je familiegeschiedenis en kom meer te weten over je eigen afkomst. En kom in 
contact met (verre) familieleden. Weet je niet zo goed waar je moet beginnen? Bekijk dan 
https://cbg.nl/kennis/stappenplan/#stap-1 
 

Koersbal. Een spel dat lijkt op jeu de boules, maar dan met een twist. De houten ballen zijn niet helemaal rond en 
hebben een afwijking naar links of rechts. Wie de meeste punten scoort, wint het spel. Doordat je de ballen rolt, is 
koersbal geschikt voor alle leeftijden. Het spel wordt vaak gespeeld in buurthuizen, maar er zijn ook speciale 
verenigingen voor. Zoek eens op internet of het ook bij jou in de buurt kan. 
 

Kom Koersballen bij de KBO. 
Het kan geen toeval zijn dat KBO Boskoop al decennia lang zijn leden de mogelijkheid geeft om één maal per week, 
op vrijdagmiddag om 13:30 uur, koersbal te spelen. Op twee matten in de parochiezaal aan de  A.P. van Neslaan. 
Kom vrijblijvend eens kijken, of vraag informatie aan bij Wim Vermeulen (0172) 21 46 73. 

Weekendje weg met de KBO. 
 

In het weekeinde van 11 tot en met 13 oktober gaan we weer 
met elkaar bridgen, klaverjassen en rummikuppen. 
In Hotel Het Trefpunt in Made. Goede kamers, prima eten en 
fijne spelmomenten. U denkt; dat heb ik toch al eerder gelezen? 
Klopt. In het KBO Journaal van mei stond de gedetineerde 
informatie over dit grandioze weekendje. Maar omdat er nog 
enkele kamers beschikbaar zijn deze beknopte reminder. 
 

• Arrangement voor een 2-persoonskamer € 165,-- 
• 1-persoonskamer met trap bereikbaar € 195,-- 
• 1-persoons budgetkamer   € 165,-- 

 

U kunt zich opgeven bij Frits Oudijk, per mail 
penningmeester@kboboskoop.nl of tel 0172-
212096. 
Geef daarbij aan: 
• of u een één- of twee persoonskamer wilt 
• wie uw kamergenoot is 
• aan welke activiteit u wilt deelnemen 
• wie uw bridgepartner is. 

 

Dus als u nog in de twijfelstand staat, is hier uw kans die te verlaten. DOEN! 



 

 

 
 

 

Uitnodiging voor een bijeenkomst op dinsdag 26 november 
In gesprek over de dag van morgen! 

“Medische keuzes in de laatste levensjaren, wat kan en wat mag?” 
 

KBO Boskoop organiseert in samenwerking met het LUMC op dinsdag 26 november 2024 
een thema en informatiemiddag voor geïnteresseerden (ouders, familie, kinderen, 
mantelzorgers), die informatie wensen over medische dilemma’s en vragen rondom de laatste 
levensjaren. 
 

Welke mogelijkheden zijn er? Welke keuzes kun je maken als je zorgbehoevend wordt? 
Weten mijn familieleden wat mijn wensen zijn als ik, bijvoorbeeld, een infarct krijg? 
 

Wel of niet reanimeren? Wie van mijn naasten gaat voor mij beslissen als dat nodig is? 
Hoe vertel ik mijn wensen aan de huisarts? 

 

De middag wordt georganiseerd in de parochiezaal aan de A.P. van Neslaan 50 van 14:00 uur 
tot 17:00 uur. De zaal is open vanaf 13:30 uur en is rolstoel toegankelijk. Toegang is gratis. 
 

Dr. Dorothea Touwen, docent medische ethiek en recht in het LUMC, houdt een presentatie 
over keuzes en wettelijke (on)mogelijkheden in de laatste levensjaren. 
 

Aansluitend volgt een vragen- antwoordronde met een huisarts en Dorothea Touwen. Na 
16:00 uur is er gelegenheid om na te praten. 
 

U ontvangt een informatiemap. 

STOELYOGA LESSEN OP DE VRIJDAGMORGEN. 
OPROEP 

In het voorjaar van 2024 zijn we gestart met een voor de KBO Boskoop nieuwe activiteit Stoel Yoga voor senioren 
 

Inmiddels is de eerste serie van 10 bijeenkomsten voorbij en hebben de deelnemers hun enthousiasme 
uitgesproken. Zij hebben ervaren baat te hebben bij de oefeningen die gericht zijn op behoud van spierkracht en die 
verder te ontwikkelen. Ook oefeningen gericht op een goede houding en evenwicht krijgen veel aandacht. 
 

Dit alles onder de bezielende leiding van Birgita Kool, yogalerares. Deze ervaren yogi neemt je mee in natuur en 
weerspiegelt jouw binnenwereld, de natuur is een rustpunt, de natuur geeft je energie. Wanneer je je verbindt met de 
natuur, maak je verbinding met jezelf. Vaak richten we onze energie vooral op anderen en nemen we maar weinig tijd 
om stil te staan bij onze eigen behoeften en verlangens. Ervaar jij dit ook en wil je ontdekken hoe je dicht bij jezelf 
kunt zijn en blijven? 
 

Meld je aan voor de volgende serie van 12 bijeenkomsten. Op vrijdag morgen van 10:00 tot 11:00 uur. 
De eerste les is op vrijdag 27 september en de laatste op vrijdag 13 december, parochiezaal A.P. van Neslaan 50. 
 

De kosten bedragen € 60,= voor de hele serie. Dit is inclusief een afsluitend kopje thee. 
 

De bijeenkomsten kunnen doorgaan bij deelname van 20 kandidaten. Hierin 
zit ook onze OPROEP. 
 

Aan twijfelaars om de twijfel te parkeren en zich aan te melden. En aan reeds 
deelnemende cursisten om nieuwe kandidaten uit hun familie en 
kennissenkring te enthousiasmeren. 
 

Aanmelden kan al bij  Vera Groen. vera@kboboskoop.nl of 0182-395982 
Uiterlijk 15 augustus, let op vol=vol             Wij zeggen DOEN! 

Aanmelden kan al. Stuur een email naar: secretaris@kboboskoop.nl onder 
vermelding van “De dag van Morgen”, uw naam, adres, telefoonnummer en met 
hoeveel personen u komt. Er is plaats voor een maximum aantal deelnemers. 

vol=vol. 

KBO Boskoop 

K BO Boskoop    Zi t  Yoga voor senioren 



Dank je wel Boskoopse winkelier. 
Kenners onder onze leden en trouwe bezoekers van de 
jaarlijks gehouden Algemene leden vergadering weten het wel. 
Dat de financiële positie van onze club een gezonde is. Het 
door het bestuur jarenlang zorgvuldig gevoerde beleid en de 
altijd aanwezige “vingers aan de pols” van de elkaar 
opgevolgde penningmeesters, geeft ons de ruimte al die leuke 
en nuttige activiteiten te blijven organiseren. Maar dan is daar 
ook nog die super aardige Boskoopse winkelier. Die vanuit het 
gevoel een maatschappelijk steentje te willen bijdrage ons elke 
maand een mooi bedrag overmaakt. 
Het bedrag “ongemerkt” toevoegen aan onze reserves vinden 
we geen recht doen aan het idee achter de schenking. 

Naast een klein bedrag van de deelnemers zijn we van deze 
bijdrage op 30 april gaan bloemschikken met vijftien enthousiaste 
KBO Leden, in de parochiezaal aan de A.P. van Neslaan. Het 
vooraf inkopen en verse bloemen, schaaltjes en bindmateriaal 
was al een feest. Bij Aad Vergeer mochten we naar harte lust 
knippen in zijn ruime assortiment bomen. Dus stond niets meer in 
de weg om onder de bezielende leiding van Heleen van der Werf 
aan de slag te gaan. Bij het bestellen van de bloemen had ze met 
kennis en kunde rekening gehouden met een diversiteit aan 
schitterende bloemen. Ook de kleurencompositie was zorgvuldig 
afgestemd. Het was verrassend om te zien hoe na een 
stapsgewijze aanvang en opbouw van de basis er opeens in snel 
tempo vijftien bloemstukken op tafel te voorschijn kwamen. Een 
heel feestelijk gezicht. De reacties onder de aanwezigen was er 
één van groot enthousiasme. Voor herhaling vatbaar was de 
unaniem gehoorde opmerking. Daar gaan we invulling aan geven 
was het antwoord vanuit het bestuur 



Op Straat 
 
Zie je daar die oude man 
Graaiend in een vuilnisbak 
Zoekend naar iets bruikbaars 
Voor in zijn oude plastic zak 
Net iets teveel meegemaakt 
Waardoor hij dakloos is geraakt 
Praat in zichzelf 
Over hoe het vroeger was 
 
En dan zeg jij 
Dat je eenzaam bent 
Omdat het even tegen zit 
Loop even met me door de stad 
En kijk wat er gebeurt op straat 
Dan zal je zien 
Dat het met jou zo slecht niet gaat 
 
Zie je daar dat meisje 
Ze is net zeventien 
Heeft nu al zo'n tien jaar 
Haar ouders niet gezien 
Muurtje om zich heen gebouwd 
Omdat ze niemand meer vertrouwt 
Vraag je haar wat liefde is 
Dan noemt ze jou de prijs 
 
En dan zeg jij 
Dat je eenzaam bent 
Omdat het even tegen zit 
Loop even met me door de stad 
En kijk wat er gebeurt op straat 
Dan zal je zien 
Dat het met jou zo slecht niet gaat 

 
 
Zie je daar die oude vrouw 
Die rustig voor de regen schuilt 
Deze bui is minder 
Dan de tranen die ze heeft gehuild 
Die vroeger een gezin bezat 
Maar later klap op klap gehad 
Nu sjouwt ze haar verleden 
In een zelfgemaakte tas 
 
En dan zeg jij 
Dat je eenzaam bent 
Omdat het even tegen zit 
Loop even met me door de stad 
En kijk wat er gebeurt op straat 
Dan zal je zien 
Dat het met jou zo slecht niet gaat 
 
Zie je daar die jongeman 
Hij is bijna al zijn tanden kwijt 
Hij beet zich stuk 
Op het vergif van deze tijd 
Elk uur een marteling 
Altijd zoekend naar één ding 
Kruipt eens per dag door het oog van de naald 
 
En dan zeg jij 
Dat je eenzaam bent 
Omdat het even tegen zit 
Loop even met me door de stad 
En kijk wat er gebeurt op straat 
Dan zal je zien 
Dat het met jou zo slecht niet gaat 
 

Guus Meeuwis 
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Dorpskern, minimaal 96 jaar later 
 

Op de oude luchtfoto, misschien wel gemaakt met een KLM toestel met de code PH-OTO, zien we geheel rechts 
de Gouwe. Een sleepboot met een sleep bootjes is echt een beeld van vroeger. 
De oude Gemeenteschool , later Wilhelminaschool prominent in het midden. Het water langs de Achterka, nu 
Burgemeester Colijnstraat. De Hervormde Kerk en de witte woning, nu Het Keldertje. De oude Gereformeerde kerk, 
nog met de pastorie, de villa van Vuyk met daarachter de kwekerij van Vuyk van Nes. Het gemeentehuis ontbreekt 
nog. Dat geeft aan dat de foto in elk geval dateert van voor 1928. Duidelijk de akkers om de wind van het gewas te 
houden. Omdat de hele kwekerij met een schouw bereikbaar moest zijn werden de smalle slootjes gegraven. 
Hierdoor stond in Boskoop het beeld van de sloot, de akker, de binnensloot en de kwekerij en dan weer een brede 
sloot. En dat maal meer dan 800 !! 



  

De in de ontginningsperiode gegraven weteringen hadden drie functies. Gegraven om te ontwateren en  
belangrijk voor het transport van de bomen. De derde functie was het omsluiten van de diverse kavels. Van dat 
omsluiten hebben we taalkundig het begrip 'sloot' overgehouden. Zij hadden immers het zelfde nut als de sloten 
in ramen en deuren. 
Mooi te zien op de oude luchtfoto dat er “voor de foto ?”, door alle kwekers geschoffeld is. Geen vuiltje te zien. 
De foto van heden is gemaakt met de drone van Cees van Vliet. Drones zijn tegenwoordig nog al eens in het, 
meestal geen prettige, nieuws. Wij  hebben wel eens het idee dat de drone een moderne uitvinding is,  Niet 
dus. De drone werd uitgevonden in 1849 en meestal gebruikt door militairen om foto's te maken van het 
vijandelijk gebied. Oostenrijkers gebruikten in 1849 als eersten drones bij de belegering van de Italiaanse stad 
Venetië. 
Drone is het Engelse woord voor de mannelijke bij, die wij dar noemen. Het geluid van een drone lijkt op het 
gezoem van bijen. Naam verklaard. 
Op de hedenfoto zien we op voorgrond  de Boomgaard en de Voorofscheweg, genoemd naar de Voorofsche 
Polder. De Zijde en een stukje Burgemeester Colijnstraat. Duidelijk is dat het water op twee manieren weg is. 
De Gereformeerde Kerk is vervangen, de pastorie is gesloopt en het Gemeentehuis is aanwezig, maar sinds 
2014 niet meer als zodanig in gebruik,  Achter het, inmiddels voormalige, Gemeentehuis zien we het Torenpad. 
Ooit lag hier het Weegpad. Toen in 1919 begonnen werd met het dempen van de sloot langs de Zijde moest er 
voor vervangend water worden gezorgd. Vanaf de huidige Rotonde tot aan de Burgemeester Colijnstraat werd 
een breed water gegraven met daarnaast het pad. Nu is dat het Torenpad, dat dus eigenlijk juister het 
Weegpad genoemd had kunnen worden. 
Links een perceel weiland, waar in december 2009 een uitvlieggat van de boktor en twee levende larven 
werden gevonden. Het gevolg was het einde van een handelskwekerij. We zien de Babsloot en de 
Maatschouw. Drie wooncomplexen. Roem van Boskoop. Er is ook een pioen met die naam, de Paeonia 'Roem 
van Boskoop” De Schone van Boskoop en de Rode Boskoop zijn beide cultivars van de Malus domestica, 
appels met name geschikt voor in de keuken. 
Achter de drie complexen zien we de Draaistok. Een draaistok is voor velen een belangrijk hulpmiddel om bij 
het huis te komen als de brug weer eens opengedraaid is. Dit kwam in het verleden overigens meer voor dan 
tegenwoordig. In Boskoop mocht een kweker die met zijn schouw ging leveren de brug opengedraaid achter 
laten. In Gouda waren de regels anders. Naar de veiling gaande groentekwekers moesten steeds de brug dicht 
achterlaten. Tenslotte de Enterij, een oude benaming voor een kwekerij. Het voormalige Mendelhof heet 
tegenwoordig ook Enterij. 
Enkele gegevens van deze Tik zijn afkomstig van Wikipedia. Vandaar dat wij u vragen enig wikivoorbehoud 
in acht te nemen. 



…

– – – –

Sophie en Harco Hagen
Alberdingk Thijmlaan 1
2741 AA Waddinxveen
www.noahurb.nl
mail@noahurb.nl

Begeleiding met zorg en toewijding

Verzorging van de uitvaart
in alle rust

met persoonlijke betrokkenheid  

24/7 bereikbaar en beschikbaar
0182 - 615 000



 

Alle data en tijden zijn onder voorbehoud. 
Wijzigingen voorbehouden. In voorkomende gevallen kunt u het beste contact opnemen met de spelleider 

Bridge einddrive op 5 juni a.s. in ‘De Gouden Wok’



 



 

 

 
 

 

Die kans krijgt u op de geheelverzorgde uitgaansdag voor 
leden van de KBO. Vrijdag 6 september 2024. We vertrek 
om 09:15 uur vanaf de Overslag en zijn weer terug in 
Boskoop om ca. 16:30 uur. 
Kom op bezoek bij de familie Smeulders in Werkhoven. 
Zij wonen met hun hele familie in een prachtige watertoren in het 
kromme Rijn gebied. Op de begane grond wordt u ontvangen 
met koffie en heerlijke warme appel-notentaart. Voor de liefhebbers die wel eens boven willen 
kijken, een leuke uitleg willen hebben over hoe een watertoren werkt en willen weten hoe die familie 
hier terecht is gekomen, wordt een rondleiding verzorgt. Het goede bericht is; er is een lift. 
 

Daarna stapt u weer in de touringcar en rijden we naar Vinkeveen. De Vinkeveense Plassen is een 
prachtig natuurgebied in het noordwesten van de provincie Utrecht. Eenmaal aan boord van het 
m.s. Vinkeplas kunt u gaan genieten van een ontspannen vaartocht over de Vinkeveense Plassen. 
Kort na vertrek met de boot wordt een lunchbuffet geserveerd. 
Teruggekeerd aan wal stappen we weer in de touringcar en rijden we via een andere route terug 
naar Boskoop. 
Het doorgaan van deze schitterende, geheel verzorgde groepsreis is onder voorbehoud van 
voldoende deelnemers, maar “vol=vol”. Aanmelden kan: 
 

• Door het uitknippen, invullen en in één van de drie onderstaande 
brievenbussen stoppen van de aanmeldstrook bij een KBO-bestuurslid: 

o Anneke Bontekoe, Kerkplein 28 
o Frits Oudijk, Gentiaan 21 
o Kees Borst, Houtsingel 8 

▪ S.v.p. in een enveloppe 
of 

• De aanmeldstrook mailen naar kees@kboboskoop.nl 
 

De kosten zijn all-in € 66,00 per persoon. 
De dagtocht gaat door bij een minimaal noodzakelijk aantal 
deelnemers. Aanmelden voor 15 juni, na 30 juni krijgt 
u per brief te horen of de reis doorgaat. In de brief staat ook 
vermeld hoe u kunt betalen. Rolstoel en rollator zijn welkom 

heeft u een schitterend uitzicht!



 VERJAARDAGEN IN
2024

In juni feliciteren  we onderstaande K.B.O.-ers 

Ooi, C.M. van v 01-06
Broekhuisen-Munnik, M. v 01-06
Schneiders, E.A. v 02-06
Leeuwen, W.J. van m 02-06
Erk, J. van m 02-06
Werf-Maas, M.E. van der v 02-06
Wit-Snabel, H.C.M. de v 03-06
Luder-Leegwater, C. v 03-06
Aeilkema, A.R. m 04-06
Vurens-de Jong, A. v 04-06
Weide, C.H.J. van der m 06-06
Brand, C.A.R. v 06-06
Driel-v.d. Zwet, J.A. van v 07-06
Groenendijk-van Voskuilen, A. v 07-06
Waart, A.A.M. van v 07-06
Pos-Bouman, A.C. v 08-06
Koolmees-Wienen, M.E.H. v 08-06
Dekker, G.P. den m 08-06
Groot, M.N. de m 09-06
Koetsier-Herdel, K. v 10-06
Brussel-Meuleman, M. v 11-06
Bongers-Snabel, T.M. v 11-06

Beukenkamp-van Straten, C.J.  v 12-06
Natris, E. de v 14-06
Stolker-Nieuwesteeg, C.J.M. v 15-06
Uffelen-van Leeuwen, T.A. van v 16-06
Nieuwesteeg-Spierings, E.C.M.H.  v 16-06
Hevelingen, G.J. van m 16-06
Leeuwen, L.C. van m 17-06
Schoemaker, A.N. m 17-06
Vermeul, G. v 18-06
Jong-van Veen, J.C. de v 20-06
Dekkers, L.J.M. v 22-06
Nieuwesteeg-Roling, P.M. v 23-06
Lier, C.J. van v 25-06
Hoorn-Moerings, C.J.M. v.d. v 25-06
Spaargaren, E.R. m 25-06
Boer, P. m 26-06
Ramp-Blok, N.J. v 28-06
Minarzik-Schoorel, M.J. v 28-06
Soet-den Uyl, E. v 28-06
Brand, W.J. m 29-06
Klijn, A.A.M. m 30-06



 Paulien kookt puur en vegetarisch. 
Als kok voor yoga- en meditatieretraites biedt ze met haar 

maaltijden voeding voor lichaam en ziel. 
Daarnaast is ze yogadocent en 
moeder van 3 prachtige pubers. 

“Een leven 
zonder boeken is 

onleefbaar” 
 

Erasmus 
 

Deze moet u 
gelezen hebben 

Waar ze ook heen gaan, ze 
hebben in elk geval mooi weer 

 
' Waar ze ook heen gaan, ze hebben in elk 
geval mooi weer.' Deze opmerking werd door 
een onbekende toeschouwer gemaakt, die op 
woensdag 30 september 1942 zag hoe de 
Alphense Joden onder bewaking van 
Feldgendarmerie en Grune Polizei naar het 
station werden gebracht. Dit boek beschrijft de 
hechte Joodse gemeenschap die voor de 
Tweede Wereldoorlog in Alphen aan den Rijn 
bestond. Kees Visschedijk (1950) probeert de 
mensen die daar deel van uitmaakten weer een 
gezicht te geven. Dat doet hij aan de hand van 
veertig gesprekken die hij had met oudere 
Alphenaren, die vaak als kind gezien hebben 
dat de Alphense Joden werden opgepakt en 
weggevoerd. Ook probeert hij de geschiedenis 
van een aantal van de Joodse onderduikers in 
Boskoop te reconstrueren. Het dorp kende 
slechts twee Joodse gezinnen en bood hen en 
vele anderen buiten Boskoop - Joods of niet-
Joods - een veilige plek. Ten slotte wordt in dit 
boek het lot van Jacob en Erna Pino en hun 
dochtertje Mechgelien beschreven, die dachten 
een goede onderduikplaats te hebben 
gevonden in Hazerswoude-Dorp, totdat ze de 
burgemeester om hulp vroegen. 

Kees Visschedijk 
 
 

Visschedijk  is onder andere bestuurslid van de 
SHJVS, de stichting met ’die enorm lange naam’, 

zoals hij benadrukt. De afkorting staat namelijk voor 
Stichting Herdenking Joodse Vervolgingsslachtoffers 

Alphen aan den Rijn - 1940-1945. Daarnaast is hij 
auteur van boeken die vertellen over de 

geschiedenis van de tweede wereldoorlog. 

Potato Pea Salade 
 

Deze maand zijn zowel de redacteur als de schrijfster van 
deze rubriek in Engeland, daarom een typisch Engels recept. 
Met nieuwe aardappeltjes en verse doperwtjes. Heerlijk als 
lunch of diner op een warme dag. Ook lekker bij de BBQ. 
 

• 500 gr nieuwe aardappeltjes 
• 4 eieren, hardgekookt 
• 300 gr doperwten (vers of diepvries) 
• 100 gr cheddar of andere pittige kaas 
• ½ sjalotje of een stukje lente-ui 
• 3 eetlepel Griekse yoghurt 
• 1 eetlepel mayonaise 
• 2 theelepels fijne mosterd 
• peper en zout 
• 3 takjes verse munt, blaadjes, fijngesneden 

 

Was de aardappeltjes en snijd ze in blokjes van een 
centimeter. Kook ze in weinig water met zout in 10 minuten 
beetgaar. Doe de aardappelblokjes in een vergiet of zeef en 
spoel ze af met koud water. Zet weg. 
 

Kook de eieren in 8 minuten hard, pel ze en snijd in stukjes. 
Het is heerlijk als je verse doperwtjes kunt krijgen. Kook ze in 
weinig water heel kort beetgaar, 3 minuten. Gebruik je 
diepvries doperwten, doe ze in een schaal en giet er ruim 
kokend water op. Doe de erwtjes na een minuut in een zeef en 
spoel koud na. Snipper een half sjalotje heel fijn of een stukje 
lente-ui in hele dunne ringetjes. Snij de kaas in kleine blokjes. 
Doe de aardappels, eieren, doperwtjes, kaas en ui bij elkaar in 
een kom. 
 

Maak nu het sausje. Roer de yoghurt, mayonaise, mosterd, 
munt, zout en peper door elkaar. Proef of het goed op smaak 
is. Schep de saus door de overige ingrediënten. 
 

Dien de salade op in een mooie schaal. Serveer er geroosterd 
brood met boter bij. 
Enjoy! 



 


